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Bu tez çalışmasında totalitarizm kavramının unsurları üzerinden Adolf Hitler dönemindeki Almanya'nin ve Joseph Stalin dönemindeki Sovyetler Birliği totalitarizm bağlamında ideoloji, lider, parti ve kitlesel mobilizasyon konu başlıkları altında incelenmiştir. Totalitarizm kavramını sadece tek bir ülkeyle veya ideolofik doktrinle eşleştirilerek anlamak mümkün değildir ancak totalitarizmin şartları ve unsurlarını öğrenerek hangi yönetim sistemlerinin totaliter olduğuna karar verebiliriz. 
Konunun net bir şekilde anlaşılabilmesi için öncelikle totalitarizm kavramının özellikleri ve getirilerinden bahsedilmiş ardından ise totaliter bir refimin mutlak unsurları olan ideoloji, parti, lider ve kitlesel mobilizasyonun totaliter yönetim biçimlerindeki yansımalarının özellikleri verilmiştir. İki farklı ideolojik doktrinle yönetilen Sovyetler Birliği ve Almanya ise totalitarizm kavramının ve unsurlarının 


pratikteki uygulanmasının daha net şekilde anlaşılabilmesi için seçilmiştir. 


Anahtar Sözcükler: Totalitarizm, Hitler, Stalin, Komünizm, Faşizm, Kitlesel 


Mobilizasyon. 
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In this thesis, over the elements of totalitarianism, totalitarianism in Germany in the period of Adolf Hitler and in the Soviet Union in the period of Joseph Stalin, was discussed in the concept of ideology, over the leadership, political party and mass mobilization axes. It is not possible to understand the concept of totalitarianism by matching it with only one country or ideological doctrine, yet, it can be decided which system of government is totalitarian by learning the terms and elements of this system. In order to explain the topic clearly, first of all, the characteristics and benefits of totalitarianism were mentioned, later on the reflections of ideology, political party, leadership and mass mobilization, which are the absolute elements of a totalitarian regime were given in totalitarian management. Therefore, in order to have a clearer understanding of the concept of totalitarianism and its use in practice the countries like the Soviet Union and Germany, which were governed by two different 


ideological doctrines, were chosen. 
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GİRİŞ 

Bu tez çalışmasının temel amacı, totalitarizm kavramının farklı ideolojiler ve ülkeler ekseninde nasıl benzer nitelikler gösterdiğini incelemektir. Çalışmada 20. 
yüzyılın ilk yarısına damga vuran faşizm ve komünizm doktrinlerinin totaliter bir rejim niteliği gösteren yanları tartışılmıştır. Bu kavramın anlaşılabilmesi ve farklı doktrinlerde deneyimlense dahi temel unsurlarının değişmeyeceğini göstermek adına Joseph Stalin dönemindeki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile Adolf Hitler dönemindeki Almanya incelenmiştir. Bu örnekler lider, ideolofi, parti, kitlesel mobilizasyon eksenleri üzerinden analiz edilmiştir. Bu eksenlerin incelenen ülkelerin totaliter sistemlerini kurma süreçlerine nasıl etki ettiği, çeşitli alt başlıklara ayrılarak 


ele alınmıştır. 


Çalışmada birinci bölümde, teorik çerçevenin kurulması için, totalitarizm kavramının ne anlama geldiği, hangi şartların bir arada bulunması dahilinde bu kavramdan söz edilebileceği aktarılmıştır. Ardından, ilgili dönemler ikinci ve üçüncü bölümde incelenerek bu teorik unsurların pratik yansımaları vurgulanmıştır. Sonuç bölümünde iki ülke örneğinin benzer ve farklı yanlarının totalitarizm üzerindeki yansımaları tartışılmış ve bu örneklerin neden totaliter sistem olarak adlandırıldığı 


sonuca bağlanmıştır. 


Totalitarizm kavramının kendisi ve ona yönelik eleştiriler de çeşitli biçimlerde ideolojik göndermeler içermektedir. Çalışmada bahsi geçen örneklerin çoğunlukla Batılı ve liberal dünyanın içerisinden incelendiği bilinmektedir. Bu açıdan kavramın incelenmesinde dış politika, eğitim ya da diğer alt başlıklardan ziyade siyasal düşüncelerin etkisi özellikle öne çıkarılmıştır. Totalitarizm kavramının siyaset bilimi alanında çoğunlukla 20. yüzyılın dinamikleri çerçevesinde incelenmesinden dolayı görece yeni bir kavram olarak kabul edildiği söylenebilir. Soğuk Savaş içindeki dinamikler, bu örneklerin geriye dönük incelenmesindeki çerçeveyi oluşturur. Ancak iki uç örnek olarak Hitler ve Stalin dönemi ile birleştirip açıklayan akademik çalışmalar, siyaset bilimi literatüründe oldukça sınırlıdır. Bu doğrultuda gerekli koşul olan unsurların doktrinin ismi ne olursa olsun gösterdiği temel ve genel özelliklerinin 


aktarımı yapılacaktır. 


Konu ile ilgili tez düzeyindeki çalışmalar, yakın dönemde hızlı biçimde 


artmaktadır ve farklı tekil örnekler, geçmişteki bu deneyimler üzerinden de 


incelenmektedir (Akçabaş, 2022; Şahin, 2022; Kurnaz, 2017). Bu çalışmada, farklı baskıcı yönetim deneyimleri totaliter bir bakış açısıyla anlatılacak ve bu vesile ile kavramın tanımı ve uygulanması arasında bağlantı kurulmasının temel noktaları belirtilecektir. Çalışma, totaliter sistemlere dair bilgileri kapsayıcı ve farklı eksenleri birleştirici özellikleriyle kendi alanındaki çalışmalar içinde farklı bir konumda olmayı 


hedeflemektedir. Bu açıdan çalışmanın özgün ve güncel bir yanı bulunmaktadır. 


Çalışma kavramsal ve bu kavramları betimleyici bir eksende ilerleyecektir. 
Tarihsel bilgiler eşliğinde ilgili isim ve partilerin güçlenmesi açıklanacaktır. 
Metodolojisi açısından, literatür taraması ışığında elde edilen kaynaklar genellikle orijinal çalışmalar olmak üzere orijinal kaynaklara erişilemediği ölçüde ikincil kaynaklardan dolaylı aktarımlara da dayanmaktadır. Konu ile temel isimleri ve bu alanın öncü çalışmaları yeniden derleyip toparlamak, bu tez çalışmasının ana eksenini 


oluşturur. 


Çalışmanın ana sorusu, totalitarizm kavramının farklı örneklerde hangi ortak eksenlerde güçlendiğidir. Bu soru etrafında kavramın parti, lider, ideoloji ve toplumsal tahakküm gibi pratik bağlantıları sorunsal olarak irdelenecektir. Faşizm ve komünizm ideolojilerinin totaliter bağlamda yakınlaşmaları, onları çoğunlukla liberalizm ve demokrasi kavramlarından uzaklaşmaları ile sonuçlanmıştır. Çalışma boyunca Batı siyasal düşüncesine modern dönemde etki eden liberal demokratik ideallerin etkisi, bu iki ideolojinin incelenmesinde bir diğer bağlam olarak devreye girecektir. Bu şekilde Batılı ve Batıya yakın toplumlarda kendini gösteren totaliter uygulamaların niteliği anlaşılmak istenmektedir. Çünkü günümüzde demokrasinin krizinin otoriterleşme eğilimlerini artırdığı vurgulanmaktadır. Yaklaşık yüzyıl önce benzer tartışmaların etrafında yükselen Almanya ve SSCB deneyimleri, bugünün 


gelişmelerini anlayabilmek için temel tarihi eksenlerdir. 


Tez çalışmasında totalitarizm kavramının genel hatlarının yapıldığı birinci bölümün ardından, Hitler yönetimindeki Almanya'da yaşananlar ikinci bölümde, Stalin yönetimindeki SSCB'de yaşananlar ise üçüncü bölümde anlatılacaktır. 
Özellikle alt başlıklardaki kitlesel mobilizasyon kısımları ise totalitarizm kavramının en iyi anlaşıldığı kısımlardır çünkü bu kısımda özel alan yıkımının ne kadar şiddetli olduğu anlatılmaktadır ve bu yüzden totalitarizmin baskıcı yönlerinin detaylarının en 


geniş örnekleri burada yer almaktadır. 


Totalitarizmin demokrasi ile karşılaştırılmasının temel sebebi, demokrasinin insanların siyasal tartışmalara rasyonel ve belli çerçeveler içerisinde özgürce katılabildiği yönetim biçimi olarak görülmesinden kaynaklanmaktadir. 20.yüzyılın en ideal ve hedeflenen yönetim biçimi olarak demokrasi, insanlara hak ve özgürlükler vaat eder ve bunları yasalar ve hukuk yoluyla garanti altına alır. Bu haklar arasından günümüze ve geleceğimize şekil veren en önemli hak ve özgürlüğümüzden biri ise oy verme hakkı ve seçim özgürlüğümüzdür. Demokrasinin henüz güçlenme eğiliminde olduğu süreçlerde ortaya çıkan totaliter sistemlerde ise demokratik siyasal katılımdan ya da demokratik kabul edilen birçok değerden bahsetmek mümkün değildir. Ancak buna rağmen totaliter sistemler önemli ölçüde halk desteği almış, güçlü kurumlar yaratmışlardır. Belli dönemlerle sınırlı kalsa da bu güçlü yapıların ortaya çıkmasının toplumsal ve siyasal temellerini anlamak bu çalışmanın ana hedefidir. Bozulmaya yatkın sistemlerin, doğru bilginin ve gücü tekelleştiren lider metaforunun nasıl içe içe geçtiğini anlamak için, Arendt gibi bu alandaki çalışmış isimler başta olmak üzere 


çalışma boyunca kavramsal ve tarihi bir analiz ortaya konacaktır. 


İnsanlar sosyal varlıklar olarak dünyayı anlamlandırmaya, sınırlarını öğrenmeye çalışmışlardır ve elbette ilerleyen zamanlarda durum gündelik hayata siyasetin girmesi şekline gelmiştir. Bilindiği üzere siyasal düşünce tarihindeki pek çok kavram Antik Yunan döneminden günümüze miras kalmıştır. Antik Yunan düşünürler insanın siyasal eylemlerine ve bunun arkasındaki bilgi, güç ve etik alanındaki tespitleriyle günümüze ışık tutabilmektedirler. Özellikle Platon ve Aristoteles'in yaptığı analizler ve bu doğrultuda anlaşılması gereken Platon'un yaptığı Okhlos (kalabalık) ve Demos (halk) ayrımını tekrar hatırlamak tez çalışmasının konusu açısından da önemlidir. Sosyal varlık olan insanlar kontrolsüz kalabalıktan daha anlamlı olan bir yapıya demosa yani halka dönüşmeyi başarabilmişlerdir. Kontrolsüz kalabalığın demosa dönüşmeye başlamasıyla birlikte en iyi yönetimin nasıl olacağına dair felsefi düşünceler de ortaya çıkmaya başlamıştır. Platon ve Aristoteles en iyi yönetim biçimi olarak yöneten kişinin doğru bilgiyle (episteme) donatıldığı, bilenlerin gücüne dayanan ve bunları dengeleyen diğer unsurların karması bir tür monarşidir. 
Doğru bilgiyle donatılmayan kişi veya kişilerin yönetimindeki devletin yönetim biçiminin asla iyi olamayacağını öne sürerler. Demokrasi başta olmak üzere herkesin söz hakkına sahip olduğu yönetimlere, bu düzen kolaylıkla bozulabileceği için 


olumsuz bir gözle bakmışlardır. Çünkü bir süre sonra insanlar tutku ve arzularına 


yenik düşer ve başıboş bir şekilde davranmaya başlarlar. İdeal yönetim kategorileri içinde bozulmaya yatkın olduğu için demokrasi, en iyi refim kategorisinde değildir. 
Halkın ne olduğu, nasıl karar alacağı, bozulmanın nasıl durdurulacağı, gücün niteliği gibi unsurlar totalitarizm kendisini inşa ederken yeniden devreye girecektir. Anti dönemde ve kısmen orta çağ boyunca da tiranlık olarak kötülenen bir kişinin yönetimi ilkesi, ideolojilerin şekillenmesi, toplumun onayının alınmasındaki yeni yollarla birlikte totaliter sistemleri yaratmış ve modern dönemin etkili siyasal modellerden biri 


haline getirmiştir. 


Antik Yunan'dan sonra Helenistik dönem, Roma ve feodal dönem boyunca halklar tarih içerisinde farklı topluluklarla karşılaşmaya başladıkça, onların politika ve kültürlerinden etkilenmiş ve zamanla nüfus artışı, tek tanrılı dini kurumların etkisi ile birlikte toplulukların nasıl tanımlanacağına, toplulukların nasıl bir arada tutulacağına dair görüşler ortaya çıkmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Ortaya çıkan yönetim sistemlerinde bir ideal düzen arayışı ve ona öykünme her zaman olmuş ama bunun bugün nasıl sağlanacağı konusunda uzlaşı sağlanamamıştır. Fakat günümüze kadar değişmeyen şey ise sistemler, ideal düzenin içinde yer alçak kesimleri diğer tabirle biz ve ötekiyi, yerli ve yabancıyı tanımlayıp ayrıştırmış ve bunun sonuçları tarih içerisinde ağır olmuştur. Aydınlanma Çağı ve Rönesans ile birlikte önem kazanan rasyonel birey fikri, halk kavramının genişletmiş ve dışarıda bırakılanları tamamen ortadan kaldırmasa da siyasal düzene etki edenlerin sayısı gittikçe artmıştır. Rasyonel bireyin dönüştüğü burjuvazi eliyle çeşitli devrimler gerçekleştirmiş, insanların elinden alınamaz haklarına vurgu yaparak demokrasiyi tesis etmiş ve kavramın tanımlamalarına katkıda bulunmuştur. Devamında işçi sınıfının, kadınların ve siyahların mücadeleleri ile siyasal özne genişlemeye ve demokrasinin alanı 


genişlemeye başlamıştır. 


20. Yüzyıl ile birlikte bir sistemin halk yararına iyi ya da kötü olarak adlandırılmasında demokratik değerler temel ölçüt olarak kabul edilmeye başlanmıştır. 20. Yüzyılın ikinci çeyreğinde deneyimlenen ve bu çalışmanın konusu olan Hitler Almanyası ile Stalin'in Sovyetleri ise demokratik değerlere ters düşen bir mantıkta gerçekleşmekteydi. Aşağıda yeniden değinileceği gibi Hitler'in iktidara geliş sürecinde Almanya'da demokratik bir siyasi atmosfer vardı fakat Alman halkı ülkede ekonomik ve siyasi açıdan kötü giden bu olumsuz havadan oldukça rahatsızdı ve yeni 


bir umut arıyorlardı. Weimar Cumhuriyeti döneminde Weimar Anayasası küçük 


partilere bile mecliste temsil olanakları sağlayan, liberal demokratik değerlere sahip bir anayasaydı. Hitler ise olumsuz ekonomik ve siyasi koşullarla birlikte bu demokratik anayasadan yararlanarak “Daha güçlü Almanya” söylemleriyle zaman 


içerisinde iktidara gelmeyi başarabilmişti. 


İdeolojik açıdan teorik ve pratik olarak Nazi Almanya sından oldukça farklı olan bir başka totaliter refim ise SSCB”nin hedeflediği komünizmdi. Demokratik değerlerden uzak Çar sistemi ile yönetilen Rusya”da monarşi hakimdi. Çarlığa karşı Lenin liderliğindeki 1917 Bolşevik Devrimi'nden sonra ise Rusya'da burjuva geleneklerinden koparılmış, işçi sınıfının hakimiyetine dayalı bir sistem oluşturulmuştur. Lenin'in ölümünden sonra Stalinin Komünist Parti genel sekreterliğine gelmesiyle birlikte Sovyet halkı üzerindeki baskıyı daha fazla hissetmeye başladı. Totalitarizm olgusu üzerinde çalışan bütün yazarların hem fikir olduğu konu Sovyetler Birliği siyasi sisteminde Stalin'in döneminde tam anlamıyla bir totaliter rejim sistemi olduğudur. Dolayısıyla bu iki örneği incelemenin gereği, yönetim sistemlerinin çeşitli geçiş dönemlerinde nasıl aynı sorunlu sonuçlarını 


doğurduğunu gösterebilmektir. 


BİRİNCİ BÖLÜM 
TOTALİTARİZMİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 


Toplumsal iliskileri yönetecek kararlar siyaset eliyle alınır ve uygulanır. 
Siyasetin ana hedefi olan kitlelerin kontrolünün sağlanabilmesi ve yönetilmesi adına çeşitli eylemler gerçekleşir. Bu eylemlerin niteliğini analiz etmek, kurulan sistemlerin gruplara ayrılmasını sağlar. Totalitarizm en genel haliyle, siyasal kararların ve eylemlerin merkezileşmiş kontrol mekanizmalarıyla, bütüncül ve baskici araçlarla, gündelik hayata kadar girmiş biçimde gerçekleşmesidir. Bu bölümde bu sürecin 


kavramsal çerçevesi çizilecektir. 


Yönetim sistemlerinin niteliklerinden söz edebilmemiz için elbette yöneten ve yönetilen öznelerinin varlığının olması şarttır. Yöneten öznenin yönetilen öznelerle arasında yaşanan emir-itaat ilişkisi yönetim kavramından bahsedebildiğimiz zamanlardan itibaren süregelmiştir ve bu emir-itaat ilişki biçiminin siyasete yansıması ise dünyanın farklı bölgelerinde mücadeleleri, yönetim biçimlerini ortaya çıkarmıştır. 
Gücün tek kişi ve ailesinin elindeki kontrolü, toplum içerisindeki çeşitli grupların haklarının ve çıkarlarının suiistimal edilmesine yol açan kuvvetli ihtimaldir. Bu yüzden insanlar belirli dönemlerde yoğun istismarlara maruz kalmış ve yaşanan sömürü ilişkileri hak mücadelelerine neden olmuştur. Mücadelelerin ardından gerçekleştirilen devrimler sonrasında haklar ve özgürlükler konularında ortak yarara en yakın ve en geniş kapsamda değiştirmişlerdir. Çağımızda demokrasi kavramının bu kadar önem kazanmasının nedeni, insanların geçmişten günümüze kadar kendilerine yönelik biçimlendirilen sınır ve çerçeveler dahilinde günlük yaşamda ve siyaset alanında haklarının ve düşünce özgürlüğünün yasalarla hukuki koruyuculuğunun olması ve demokrasi dinamiğinin çok sesliliğin önem kazandığı bir sistem olmasından ötürüdür. Günümüzde sistemleri incelerken demokrasinin getirilerini baz alırız. Ancak totalitarizm kavramı, demokrasinin bu özelliklerinden büyük ölçüde uzaklaşmakla 


ölçülür hale gelmiştir (Tormey, 1992; Linz, 2008; Sahin, 2022: 12-14). 


Grekçe demos (halk) ve kratein (güç) kelimelerinden oluşan demokrasi kavramı en sade tanımlamasıyla halkın egemenliği demektir. Demokratik bir siyasi sistemde alınacak kararlarda her ferdin diğer fertlerle eşit hakkı vardır ve bu haklar anayasa ile garanti altına alınarak birey ve vatandaş olma durumu korunur (Gökçe, 


2016: 40). Diğer bir deyişle eşit bireylerin oluşturduğu halk, siyasal karar alma ve 


tartışma süreçlerinin ana unsurudur. Gücün kaynağı, halkın verdiği ve belli süreçlerden geçerek oluşmuş onaydır. Demokrasi kavramının karşısında tanımlanan totaliter refimlerde en temel eksiklik bu merkezi rolün ortadan kaldırılmasıdır. Gücün kaynağı ideoloji ve onun sembollestigi kişidir. Ancak totaliter refimler, bu yönde eğilimi olan otoriter refimler ile de karıştırılmamalıdır. Otoriter refimler totaliter rejimlerden farklı olarak sınırlı siyasal yarışa, yani sınırlı çokluğa izin verir, fakat bu sınırlı katılımı her zaman kontrol altında tutar. Topluma dayattığı ve toplumu 


şekillendiren bir ideolofi yerine kendi çizgilerini belirlemişlerdir (Linz, 2008: 137). 


Bu bölümde totalitarizm, lider, ideoloji, parti ve kitlesel mobilizasyon alt başlıklarıyla incelenecektir. Totalitarizm kavramına genel bir bakış kısmında kavramın ilk olarak nasıl ortaya çıktığı, bir devletin totaliter olarak adlandırılabilmesi için hangi koşulların gerekli olduğu ve bu gerekliliklerin neler getirdiğinden bahsedilecek ardından aktarılacak diğer kısımlarda bu gerekliliklerin nasıl oluştuğuna 


dair şartlardan ve getirilerinden bahsedilecektir. 
1.1. TOTALİTARİZM KAVRAMI 


Totalitarizmin modern dönemde kendini gösteren bir kavram olması, modernizmin temel niteliklerini anlamayı da gerektirir. Feodal dönemden modern döneme geçişle birlikte, diğer deyişle Aydınlanma döneminin akla ve akla dayalı yasalara yaptığı vurgu ile birlikte merkeze gelen inan/birey düşüncesi, siyasetin nasıl tanımlanacağına dair tartışmaları yeniden şekillendirmiştir. Böylece halkın yönetim biçimi olan siyasi rejimlerin tanım çeşitliliği modemite dönemine geçişle birlikte çoğalmıştır (Taşdelen, 2015: 85). Dünya siyasi tarihinde yaşanan devrimlerin ardından ortaya çıkan modernlik, temel olarak keskin bir değişimin ardından ortaya çıkmakla birlikte içerisinde birçok yenilik barındır (Küçük, 2018: 112-113). 
Modemiteye geçiş süreci ise Aydınlanma felsefesinin mirasıdır. Aydınlanma felsefesinin temel ilkeleri insanlığın tümünü kapsayan ilkelerdir ve temel hedefi insan kavramının değerini arttırmaktır. Aydınlanma felsefesinin insanı yüceltme çabaları, modernite döneminde iktidarın temelini kutsal inançların yerine halka dayanmasıyla 


sonuçlandı (Küçük, 2018: 116). 


Modemite dönemiyle birlikte siyasi sistem anlayışı da değişmeye başladı. Bir toprak sınırı içerisinde ulusun ortak hedeflerine ulaşılmaya çalışıldığı yapılanmalar 


bütünü olan siyasi sistemler (Taşdelen, 2015: 82), kendilerini düşünce akımlarına 


dayandırır (Taşdelen, 2015: 87). 


Totaliter kelimesi, Latince “totus” kelimesinden türemiştir ve anlam olarak “bütüncül” ya da “toptan” kelimelerine karşılık gelmektedir. Bu terimden söz edilmeye İkinci Dünya Savaşı”nın ardından deneyimlenen ve kapsamlı yeni düzen değişiklikleri öngören Nazizm ve Sovyet komünizmi yönetimlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte başlanılmıştır (Sartori, 1996: 230-266: Young- Bruehl, 2012: 568). 
Bu örneklerden önce, İtalyan faşizminin kurucu düşünürlerinden Giovanni Gentille tarafından devletin toplumu bütüncül denetimi ifadesini kullanmıştır (akt. Ahmedova, 2013: 33). Bunlarla ilişkili olarak, totalitarizm kavramı, sadece belli bir sistemi değil aynı zamanda toplumun ortak iradesinin bir bütün olarak dönüştürülme durumunu anlatır (Çetin, 2018: 428, Sartori, 1996: 228). Bu süreçler düşünsel hedefler yerine uygulamadaki işleyişle açıklanır, çünkü siyaset biliminde asıl olarak 20. Yüzyılda tanımlandığı için görece yeni bir terim olan totalitarizmin çoğunlukla pratik olan ve somut deneyimlerle ilişki kurularak anlaşılmaktadır. Diğer bir tabirle liberalizm ya da sosyalizm eksenli sistemlere totalitarizm üzerinde teorik tartışma görece azdır. Bu açıdan yönetim biçimi olan diktatörlük içerisinde değerlendirilmesi, totaliter toplumların analiz edilmesi ve ekonomik sistemle ilişkilendirilmesi şeklinde 


gruplamalar yapılmaktadır (Sakman, 2015: 2). 


Totaliter sistemlerin anlaşılabilmesi adına birçok çalışmalarda bulunan Hannah Arendt ise diğer totalitarizm düşünürlerinden farklı olarak totalitarizmin net bir tanımını yapmaktan ziyade onu oluşturan koşulları ve bu koşulların nedenini anlamaya çalışmıştır (Gülmez, 2012: 6). Daha sonra yeniden değinileceği gibi, Arendt Antik Yunan”dan sonra modem dönem geçerken kaybolan siyasi eksenlerin totalitarizmin oluşumunda etki yaptığını söylerken diğer yönetim biçimlerinden farklı yanının daha öne tecrübe edilmeyişi ve şiddeti olarak görür (Onay, 2021: İliklerden, 
2013). 


Bu konudaki temel çalışmaları yapan bir diğer düşünür Linz (2008) totaliter sistemlerde öne çıkan noktaların, toplu kontrol ve baskıyı amaçlayan bir ideolofi, liderin ve ideolojinin yönlendirmesiyle işleyen tek parti, hayatın bütün alanlarinda tekelci denetim olduğu belirtir. Çeşitli diğer düşünürler, totalitarizmin temel hedefinin devlet ve vatandaşı olan bireyler arasındaki sınırın yok edilmesi unsurunun altını çizerler (akt. Gülmez Stevvart, 2012: 37). Andrevv Heyvvood ise totalitarizmden söz 


ederken ideolojinin toplumun her alanında varlığını sürdürdüğünü, terörü sınırsız 


kullanan ve her şeyi belirleyen bir hükümetin varlığının olduğu gibi birçok totalitarizm düşünürünün üstünde hem fikir olduğu bu özelliklerden bahseder (Heyvvood, 2006: 37). Bahsedilen tüm çalışmalar totaliter bir sistemin varlığının gerekliliğinden söz edilebilmesi için şu ortak çıkarımlarda mutabık olmuşlardır: Toptancı ideolofi, ideolofiyi uygulayan ve üst kişilik olan lider ve partisinin tekliği, toplumsal baskı ve şiddet (Akçabaş, 2022: 37-43). Bahsedilen çıkarımlar totaliter sistemin ve ihtiyaç duyduğu ortak aklın oluşturulmasında bulunması şart olan mutlak unsurlardır. Aşağıda detaylandırılacak olan ideoloyik sistemin temel ve ortak unsurları, tek başına olumsuz anlamlar taşımasalar ya da farklı sistemlerde de kendini gösteren özellikler olsa da totalitarizm tanımı gereği bu kavramları aşırı ve toptan 


biçimlerde uygulamaya sokan pratikler yaratmıştır. 


Totaliter yönetimler barındırdığı dinamiklerden ötürü yoğun bir baskılama sistemi içerir ve bu baskının yürütüldüğü resmi el ise düşünürlerin totaliter sistemin varlığı için gerekli şartlar arasına koydukları tek partili bir yönetimdir (Karagöz, 2011: 284). Totaliter rejimlerde söz edilen tek parti ağı, yoğun bir bürokratik süreci gerektirir. Bunun nedeni ise devlet içerisindeki tüm mekanizmaların bütünüyle yönetime bağlı kişiler tarafından kontrol edilme arzusudur. Sistemin bütüncül kontrolü sınırlı organlarla sağlanamayacağı için totaliter bir sistemin toplum içerisine işleyişinin sağlanmasında yardımcı olacak mevcut ideolojiye bağlı kişilerin varlığı şarttır. Sistemin ilerleyişine yardımcı olan insanlar arasında süregelen emir komuta ilişkisi yukarıdan aşağı doğru şekillenirken totaliter sistemin kurulması aşamasında yapılanma süreci, aşağıdan yukarı doğru olmaktadır çünkü iktidarın desteğe, halkın 


ise yönetilmeye ihtiyacı olduğu algısı vardır (Friedrich ve Brzezinski, 1964: 180). 


Bir sistemden totaliter olarak bahsetmemiz için gerekli diğer şartlardan olan toplumsal tahakkümün zorunluluğu, totalitarizmin gücü ve gücün araçlarını elinde bulundurduğu sürece var olmasının bir getirisidir (Sakman, 2015: 11). Güce sahip olabilmek ve bu gücün devamlılığını sağlayabilmek için öncelikle kitlelerin desteği gereklidir. İktidar, meşruiyetini sağlayacak inanmışlar desteğini yani rızayı aldıktan sonra toplumda total bir uyum yaratma sürecine girişir. Uyum sürecinde totaliter iktidar, istediği şekilde toplumdaki bireylerin özel alanlarını herhangi bir şart göstermeden keyfiyete dayalı biçimde kontrol edebilir (Sartori, 1996: 249). 
Yaratılmaya çalışılan bu zoraki uyum ve kontrol süreci, korku aşılanarak 


yakalanabilir. Korku ve uyum kavramları birbirini karşılıklı olarak sürekli olarak var 


eder. Sartori”nin düşüncesine göre insanlar dayatılan bu tahakküm vasıtasıyla devlete hapsolmaktadır. Toplumsal tahakkümün temel hedefi de aslen insanları her 


biçimleriyle sisteme entegre etmektir (Sartori, 1996: 215). 


Totalitarizmin ülke sınırları içerisinde gerekli olan desteği alması, tek tipleştirme süreci için yeterli kaynak değildir, totaliterliğin sağlanmasına bu noktada terör yardımcı olur. Totalitarizmi diğer yönetim biçimlerinden farklı kılan yönlerinden biri de zaten zorbalık ve şiddeti en yüksek seviyede tutan bir yönetim biçimi olmasıdır. Totaliter rejimlerde tehdit algısı çok yüksektir, bu yüzden karşı tarafi yok edici terörün şiddetini yoğun bir şekilde uygulama ihtiyacı hisseder (Schapiro, 1972: 
103. akt. Ahmedova, 2013: 35). 


Linz”in de belirttigi gibi totaliter sistemlerdeki terörü ayıran nokta kategori fark etmeksizin, rejim eliyle sistem içerisindeki benzersiz uygulanışıdır. Sistemler, düşman tehdidine karşı çok hassas olduğundan uyguladıkları yöntemler çağdışı özellikler gösterir ve bu yüzden insanların yaşanan hak ihlallerini fark etmesi gecikmeyecektir ki bu durum düşman algısı hedefinin sürekli olarak genişlemesine neden olur. Devlet eliyle uygulan bu terörün amacı sistemin dayattığı gibi düşünmeyenleri dönüştürmektir. Korku yoluyla, halk içerisinde zoraki tekliğe dayalı 


bir uyum yaratılmaya çalışılır (Linz 2008: 72-74). 


Bir sistemin totaliter olabilmesi için terörün varlığının gerekliliğini, Linz'in yanı sıra Sartori ve Arendt gibi düşünüler de vurgulamışlardır. Arendt, egemenliği tekleştirmeye çalışan Fransız Devrimi'nden bu yana modem siyasetin içinde olan terörün totaliter sistemde, insanların sahip oldukları hakları elinden alması nedeniyle farklı olduğunu vurgular. Modernitenin getirilerinin totalitarizme yardımcı olduğu birtakım noktalar vardır. Bu noktalar ise gereken düşman arayışı sınırların bulanıklığı ve yeni çağ ile birlikte artan teknolojik gelişimlerle yapılacak propagandaların geniş kitlelere ulaşımı kolaylaştırmasıdır (Arendt, 1996: 128). Arendt'e göre şiddet siyaseti bitirdiği için totaliter sistemlere siyasal olan için gerekli olan eşit tartışma ortamının 


bitirildiği sistemler demek de mümkündür. 


Totalitarizm uyguladığı şiddeti büyük ölçüde propagandalar yardımıyla meşru göstermeye çalışmak şiddeti, totaliter iktidarın elinde yasallaştırır. Totalitarizm yasadışı uygulamalardan ziyade bireyi koruma eksenli olmayan yeni bir hukuk yaratma 


çabasıdır. Bu haliyle kendi hukukunu yarattığı için yasa-dışılıktan bahsedilemez. 
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Totaliter sistemlerde şiddeti sorgulayacak herhangi bir oluşumun varlığı olmadığından veya bu kurumların varlığına izin verilmediğinden iktidarın elinde sınırsız ve otoriteye bağlı kontrolsüz bir uygulama gücü vardır. Hukuk garantisiyle yasaklanması gereken terörün iktidarın uygulanabilmesi için bir araç ve yöntem haline dönüştüğü 


görülür (Canovan, 1995: 27, akt. Gülmez Stevvart, 2012: 125). 


Totalitarizmin gösterdiği bu özelliklerinin modern döneme özgü olması düşünürleri, totalitarizm kavramının geçmişteki siyasi yönetim biçimlerinde veya anlayışlarında olup olmadığı, tamamıyla yeni nitelikler gösterip göstermediği yönünde sorgulamaya itmiştir. Bu konuda Brzesinski totalitarizmi, 20. Yüzyılda teknolofinin gelişmiş olmasının getirilerinden ve totaliter rejimlerde teknolojinin yoğun kullanımından ötürü modern bir terim olarak kabul etmektedir (Barber, 1969: 
8. akt. Gülmez Stewart, 2012: 36). Hannah Arendt’in de totalitarizm kavramını modern bir tanımlama olarak kabul ettiğini görmekteyiz. Totalitarizm kavramının yeni bir olgu olduğu düşüncesinden farklı olarak totalitarizmi modern dünyada özgürlüğü ve aklı hedef alan bir savaş olarak gören Karl Popper, totalitarizm kavramının kökenlerini geçmişte aramıştır çünkü Popper, geçmişteki düşünce geleneklerinin gelecekte yaşanacak sistemlere yön verdiğini savunmaktadır (Sakman, 2015). Totalitarizm kavramını özellikle yönetim dolaşımları sistemine yapılan atıflarla Platon"a kadar götürerek tamamıyla yeni bir kavram olmadığını belirtmiştir 


(Popper, 2008: 78). 


Totalitarizm kavramını anlayabilmek adına, Eleştirel Kuram”ın temel anlayışında olduğu gibi, yalnızca iktidar bazındaki ilişkileri değil toplumdaki bütün ilişkileri değerlendirmemiz gerekir. Toplumun en genel sorunu neyse onu dillendirerek görünür hale getirmiş ve sorunlarına çözüm sunmuştur. “Vaatlerle insanların desteğini aldıktan sonra iktidarını inşa etmeyi başaran totaliter refimler” en başından beri sistemi köklü biçimde değiştirmek için çabalarlar (Aron, 1976: 287). 
Sistemi değiştirebilmek içinse mutlak bir kesinlikle toplumun ilişki biçimini 


değiştirme yolunda adımlar atarlar (Orum ve Dale, 2016: 33). 


Bu yüzden totaliter sistemler incelendiğinde toplum içerisinde yapılması hedeflenen temel değişimin toplumun ve devlet aygıtının bütünsel dönüşümü olduğunu görürüz. Yaratılmak istenen toplumsal dönüşümle iktidar gücünü arttırmayı hedefler, güçlü olmak ise gerçekleştirilmek istenen amaçlara ulaşmayı kolaylaştırır. 


İktidarın güç arzusunun dayanağı buradan gelmektedir. Toplumun dönüştürülerek 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tamamen siyasallaştırılması ise totaliter bir yönetim biçiminin diğer yönetim 


biçimlerinden farklılaştığı noktalardan biridir (Heyvvood, 2012: 255). 


Totaliter iktidar kendi yasasını, kendi tarafından ve kendi yararı için yaratır. 
Totalitarizmde bahsi geçen hukuk kavramı hakların koruyucusu değil devletin keyfiliğinin ve sistemi değiştirebilmek için gerekli olan şartların kurucusudur. 
Yarattıkları anayasalarda totaliter rejimlerin yasaları genellikle herhangi bir yasal dayanağın onların önlerinde engel teşkil etmemesi için göstermelik vardır ve yasalar totaliter sistemin garantörü niteliğindedir (Çetin, 2018: 425). Totaliter rejimlerde herhangi yönetimi frenleyecek bir hukuksal sistemin varlığının olmaması, bitmek bilmez bir korku ve nefret yayılımını beraberinde getirir (Orum ve Dale, 2016: 137). 
Totaliter sistemlerde, demokratik sistemlerde olduğu gibi bir hak arama arayışında, şartlarını iyileştirme çabasında olan toplumun varlığının olmaması, sistemin kendi 


inşasını kolaylaştırır (Karagöz, 2011: 140). 
1.2 TOTALİTARİZMİN UNSURLARI 
1.2.1 İdeoloji 


Yukarıda genel bir çerçevesi çizilen kavramlara detaylı bakmak gerekirse, öne çıkan ilk unsur ideolojidir. İdeoloji, genel anlamıyla kapsamlı düşünceler bütünüdür ve farklı eksenlerde tanımlanabilir (Eagleton, 2015). Çoğunlukla karşı tarafı kötülemek için kullanılan, 20. Yüzyıl içinde de gittikçe eleştirel bir analizle dünyayı açıklamak için daha az kullanılan bir kavram olmuştur. İdeolojiler, siyasal sistemlerde az veya çok etkili unsurlar olsa da 20. Yüzyıl içerisinde kötü bir içerikte kodlanmasında totaliter sistemlerin bu kavrama yükledikleri aşırı anlamın önemli 


etkisi olmuştur. 


Totaliter bir sistemin oluşması için, toplumu bütünleştirerek dönüştürme sisteminin nasıl olacağını belirleyen ideoloji gereklidir. İnsanlara ortaklık paydasını verecek düşünce sistemi totaliter sistemin ideolojisidir. Ortaya konulan ideoloji, insanların psikolojisine etki etmeyi ve onların davranışlarını yönlendirme kalıplar oluşturma noktasında önem kazanır. Toplum bireylerinin bu ortak düşünceye inandırılması için ise iktidarın ideolojiyi, halkın isteklerini de göz önüne alınarak oluşturulması gereklidir çünkü destekçi bulamayan bir görüş uygulanamaz. Totaliter rejimler, hitap ettiği kişiler kendi yönetim alanları dışında olsalar bile ideolojiye 


yönelik düşünmesini hedefler. Bu yüzden toplu ideoloji sanat, eğitim, cinsellik gibi 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hayatın her alanını kontrol eder ve belirler (Arendt, 2014: 130). 


Totaliter sistemlerde iktidarın beklentisi halkın da siyasal hayatta yer almasıdır. Ancak halk, özgür iradesi ve tercihleriyle değil ideoloji ve lidere bağlılığı ile sistem içinde yer alır. Bu durum bir noktada insanların ideolojiyi içselleştirmesini, benimsemesini ve olayların içerisinde yer alarak dahil olmasını sağlar (Linz, 2008: 12). İdeoloji, hedeflenen toplum sistemine ulaşılması için toplumun ikna edilmesi için gerekli olan şartları, toplum beklentilerini de baz alarak halka sunulan ortak bakış açısıdır. İdeolojiler toplum nezdinde her belirsizliğe verilecek mantıklı cevaplar konumundadır (Arendt, 2004: 603-605, akt. Gülmez Stewart, 2012: 139). Tek başına totaliter bir sistemi oluşturmaya yetmeyen ideoloji, sistemin oluşturulabilmesi için gerekli olan zemini hazırlaya yardımcı olur. Fakat totaliter rejimlerin hepsini kapsayan ya da о ideolojinin varlığı durumunda totaliter sistemden bahsedebileceğimiz tek bir ideoloji yoktur. Totaliter rejimi kurmayı kolaylaştıran farklı düşünce biçimleri olabilir. Örneğin Nazizm ve Komünizm birbirine oldukça zıt olan iki farklı doktrindir. Bu doktrinler, bir ülke ya da ırk için daha kapsayıcıdır. 


Kapsayıcı öğretiler totaliter sistem oluşumunu kolaylaştırmayı sağlar. 


Totaliter ideolojiler, sistem oluşturulurken kullanılan bir araç değildir; toplumu yeniden inşa ederek dönüştürmeyi amaç edindiğinden hedeflenen üst noktadır (Friedrich ve Brzezinski, 1964: 74). Totaliter bir sistemde ideolojinin bu kadar önem kazanmasının en önemli nedeni ise kapsayıcılığıdır çünkü ideoloji birleştirici bir unsur olduğundan benzer ortak bir düşünce etrafında insanları toplar. 
İdeoloji yardımıyla ortak bir düşünce yapısı topluma empoze edilir (Çetin, 2018: 15). 
İdeoloji, sistemin yön vericisi konumundadır. Yaratılan yeni dünyanın sınırlarını belirleyen öğreti aynı zamanda kamusal alan ve özel alan yıkıcılığının boyutunu çerçeveleyerek hayata dair sınırların akışkanlığı ve değişkenliğini belirleyendir. 


İdeolojiyi belirleyen kişi ise liderdir (Schapiro’dan akt. Ahmedova, 2013: 48). 


Linz bu yüzden ideolojinin net bir şekilde belirlenmesinin önemini vurgular, çünkü ideoloji olarak ortaya konulan fikirler, devletin politikalarına ve gidişatına yön verecektir. Totaliter yönetimin nasıl bir sistem olacağını, sistemin dayanaklarının neler olacağını belirleyen ilk unsur ideolojidir. İdeoloji totaliter devletin kendini ekonomik ve siyasi düzlemde nerede konumlandıracağını belirleyecektir (Linz, 2008: 


45-47). 
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Totaliter rejim ideolojisinin yoğun dayatmalarının kabulüne bireysel onay vermeyen insanlar da olacaktır. Biçimlendirmeye uymayan toplumsal farklılıkların çokluğu ve farklılıkların sayısına göre rejimlerin imha etme isteği ve yöntemi değişebilir. Arendt bu yüzden şiddetin meşrulaştırılması için ideolofinin bir araç olduğunu belirtir (Arendt, 1997: 58). Fakat ideolofinin toplu kabul dayatması şiddeti de beraberinde getirir. Bu şiddet, çıplak şiddet anlamında çeşitli işkence nitelikleri 


taşıdığı gibi duygusal ya da ekonomik manipülasyonları da içerebilir. 


İnsanlar bu fikirleri desteklerken içerisinde gerçekleşme ihtimali barındırmasından dolayı var olan belirsizlik ve kriz ortamlarının çıkış yolu olarak görüp desteklemek eğilimindedir. Bu insanlar uzun süredir sömürüldüklerini ve daha iyisinin artık onların hakkı olduklarını düşünürler. Bu noktada totaliter refimlerin ideolojik sloganları kendi içerisinde birleştirici, onları krize sokan dış dünya için ise 


tehditkâr söylemler taşımaktadır (Friedrich ve Brzezinski, 1964: 57). 


Totaliter rejimlerinin uygulanışında ideolojinin farklılıklar göstermesinin sebebi ise toplum dinamiğinde bulunan farklılıklardır; fakat totaliter rejimlerin uyguladığı ideolojilerin temel hedefi değişmezdir. Bu durumun sebebi toplum tarafından ya da iktidarın bizzat kendi kazandığı gücün getirilerinin meşruiyetini sağlayan unsur olan ideoloji çerçevesine göre insanların şekillenmesi ve ideolojinin 


temel doğruları etrafında birleşerek destekçi olmalarındandır (Linz, 2008: 27). 


Yukarıda değinildiği ve aşağıda detaylandırılacağı gibi, düşünsel çerçevenin somutlaşacağı unsur, lider olacaktır. İdeolojinin taşıyıcısı ve koruyucusu lider, ideolojinin ilkelerinin geçerliliği ya da tutarlığından çok daha önemli ve yaşamsal bir 


pozisyona sahiptir. 
1.2.2 Lider 


Totaliter sistemlerin liderleri, devlet sınırları üzerindeki otoritesini tam anlamıyla kullanmak ister fakat bu sistemdeki liderler yasanın ve hukukun ne olduğunu tek taraflı belirleyen kişi olduğundan diktatörlük tanımlamasının da ötesinde bütüncül bir kontrol mekanizmasını sembolize eder. Totaliter sistemdeki bir liderin iktidarının gücünü arttırması ve hedeflediği noktaya ulaşması için toplumun büyük çoğunluğunun desteğine ihtiyacı vardır. Bunun sağlanması içinse toplumun tümünün dönüşümüne ve kontrolüne ihtiyacı vardır. Arendt'e göre sistem içerisinde 


tek tipleştirilmiş bu kitlenin yönetiminden sorumlu olmak ise liderin görevidir çünkü 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kitleleri yönlendirmek demek devleti ve gücü kontrol edebilmenin anahtarı demektir. 
Totaliter rejimlerde toplumsal tahakkümü sağlayacak bütün araçların tekeli, bu 


sebeplerden dolayı lider ve liderin partisine aittir (Arendt, 2014: 64). 


Totaliter diktatörlüklerde tam iktidarın her zaman liderde olmadığını savunanlar, genellikle SSCB”de Lenin”den ziyade Stalin”i örnek vermektedir. Lenin de belli ideolofiyle hareket etse de Stalin gibi zorbalık noktasında konumlandırılan bir lider olarak görülmez. Parti içindeki farklı görüşlerin ortadan kaldırılmasıyla başlayarak toplumun tam kontrolünün sağlanma isteği Stalin döneminde olmuştur. 
Bunu başaran Stalin”in bizzat kendisinden ziyade kurduğu açık ve gizli kurumlar ile bunların bürokrasi düzeninde daha alt kademedeki takipçileri tarafından sorgusuz biçimde uygulanmasıdır. Bu yüzden totaliter sistemdeki liderlerin psikolojik tutumu ve kişisel özellikleri sistemin gidişatına yön verecek önemli özelliklerin yanı sıra 


geleceği yönelik kurdukları sistem de önemlidir (Friedrich ve Brzezinski, 1964: 21). 


Totaliter nitelikler gösteren bir yönetim sisteminin diğer yönetim sistemlerinden ayrıldığı noktalardan biri de sistem liderinin sahip olduğu yetkilerin sınırsızlığıdır. Totaliter sistemlerin lidere yüklediği anlamla demokratik sistemlerin lidere yüklediği anlam çok farklıdır. Demokratik sistemlerde lider genel iradenin en üst temsili iken totaliter sistemlerde genel iradeyi belirleyen kişi dahi liderdir. Lider her şey olarak en üst politik kişidir. Liderin hiyerarşik üstünlüğü bu yüzden en çok totaliter sistemlerde hissedilir (Neumann”den akt. Gülmez Stevvart, 2012: 62). 


Totaliter liderler toplumda derin değişiklikler yapma ve total bir destek sağlama istenci içerisinde olduğu için öncelikli olarak kitlelerin desteğinin sağlanması gereklidir. Bunun içinse kitlelerin ikna edilebilmesi gerekir. İkna için ise retoriği kuvvetli ve duruşu güçlü bir liderin varlığına ihtiyaç vardır. Totaliter refimlerdeki liderleri incelediğimizde güçlü hitabet özelliği ve buna bağlı olarak insanları etkisi altına alabilme gücü, hırs ve acımasızlık özelliklerine sahip olduklarını görüyoruz. 
Liderin halk nezdindeki karizması ise gerekli propagandalarla yaratılabilir. Totaliter sistemlerin liderleri bu yüzden insanlara olağanüstü bir kişiymiş gibi yansıtılır, tanrının bir hediyesiymiş mitiyle topluma sunulur ve bunun getirisi olarak toplumun 


büyük çoğunluğu bu lidere taparcasına bağlı olur (Friedrich ve Brzezinski, 1964: 11). 


Toplum üzerinde bu kadar derin değişiklikler yapma kabiliyeti herkeste 


olmayacağı düşüncesiyle totaliter tahakkümün kurucusu liderlere olağanüstü 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özellikler atfedilir. Halk tarafından seçilecek değil başından beri onlar için seçilmiş ve tek kurtuluş yolu olan o önemli kişi konumunda olduğuna dair inanç bu şekilde topluma yerleşir. Liderin kusursuz olarak algılanması, sistem içerisindeki liderlik konumunun oluşturulmasında hataya yer verilmemesiyle doğru orantılıdır. Yaratılan bu efsanevi karakter miti, totaliter rejimlerdeki ideolojiye ve lidere inanış için geçerlidir. Yaşanan olumsuzlukların kabulü, liderin tanrısal karakterinden ötürü kabul edilmeye açıktır; sonuçta lider toplum varlığının ve bütünlüğünün özü olarak kabul edilir. Liderin başarılı politikalarıyla toplumun daha iyi bir konuma yükseleceği algısı 


yaratılır (Çetin, 2018: 29). 


Toplumu, tam iktidarını kurduktan sonra dönüştürmeye başlayan üst insan olan lider ve kitlenin ilişkisi ağı ise bu süreç içerisinde lidere ve isteklerine bağlı olduğu için ilişkiler de bu düşünce dayatması etrafında ilişkiler şekillenir. Hayatın kontrolü liderin elinde olduğundan mütevellit halkın egemenliği değil liderin egemenliği söz konusudur. Totaliter liderleri demokratik liderden ayıran en önemli 


unsurun bu olduğu söylenebilir. 


Lider ile kitle arasındaki bağlantı, ideolojik bağlantılarıyla siyasal bir nitelik gösterse de -bu çalışmanın sınırlarını aşan- psikolojik unsurlar da devreye girer. 
Kazanmak zorunda olduğu insanlara hitap ederken onların duygularına hitap ederek insanlarla güçlü duygusal bağlar kurarlar. Onlara geleceğe dair umut verecek söylemlerde bulunurlar ya da birçok insanın düşündüğü fikirleri daha saldırgan ve etki altına alacak bir tutumla kendileri ifade ederler yani çok seslilik, bir insanda tekleşir. 
İktidara geldikten sonra ise umudun kendisi olduğuna dair toplumda var olan inancın sürmesi içinse ortam şartlarına uygun problemler çıkarır ve bu problemleri bastırmada özellikle yeni düşmanlar yaratıp bu algı üzerinden problemleri çözmeyi hedeflerler. 
Bu problemleri çözebilecek tek kişinin kendisi olduğunu iddia ederler yani onlar 


umutsuzluk içerisindeki toplumun tek kurtarıcı kahramanlarıdır (Tormey, 1992: 121). 


İdeoloji ile lider ve kitleyi birleştirecek kurumsal yapı, partidir. Partinin niteliği, devletleşmiş ve gündelik hayata kadar sirayet eden etki mekanizmalarına sahip olması ile liberal demokratik sistemdeki iktidar amaçlayan parti formatının 


oldukça ötesine uzanır. 
1.2.3 Parti 


Bir yönetimi totaliter olarak tanımlayabilmek için o siyasi sistemde 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muhalefetten ya da devletteki herhangi bir siyasi oluşum gruplarından söz edilemez. 
Totalitarizm kavramını yalnızca devlet iktidarını elinde bulunduran partiye atfedilebilir çünkü totaliter rejimlerdeki partiler, demokratik parti rejimlerinden 


oldukça farklı bir yapılanmaya sahiptir (Arendt, 2014: 146). 


Totaliter iktidarın tahakkümlerini kontrollü bir şekilde uygulayabilmesi için lidere yardımcı olan elit topluluk kitle partisidir. Totaliter refim partisi spesifik olarak herhangi bir gruba ait salt çıkarları temsil etmez bunun sebebi hem herkesi etkisi altına alma istekleri hem de çıkarlarını temsil ederek herhangi bir grubun elini 


güçlendirmeme isteğinde yatmaktadır (Arendt, 2014: 50). 


Totaliter partilerin oluşum aşamasında ve iktidara gelişinde oluştuğu ortamın ve koşullarının farklılıklarının da etkisi vardır. Örneğin Bolşevikler monarşik Çar döneminde, Naziler ise demokratik ama ağır savaş koşullarının hakim olduğu bir sistem içerisinde örgütlenmişlerdir. Demokrasinin tam olarak yerleşmediği 20. Yüzyıl başlarında özellikle yeni kurulan devletlerde tek partili sistemler de yer yer totaliter nitelikler gösterebilir ama bu çalışmada incelenen örneklerde farklı olarak yerleşik bir sistemin içeriden dönüştürülmesi esastır ve çok partili hayatın belli bir dinamiği 


yerleşmişken güçlenen partiler olmuşlardır. 


Totaliter partilerin hedefi siyasal gücün merkezi olmaktır ve bunun için partinin ülke sınırları içerisindeki tek sözü geçen organizma olması gereklidir (Aron, 1976: 285). Ancak bu partilerin tek hedefi yürütme ya da yasama organını kontrol etmek değildir, sistemin bütününü kontrol etmek isterler. Bu yüzden bütün kurumlara direktifleri sorgusuz yerine getirebilecek insanları yerleştirirler (Arendt, 2014: 215). 
Toplu tahakkümün sağlanabilmesi için devletin tüm organlarında totaliter partinin üyelerinin bulunması gereklidir. Bu durum totaliter rejimin kurulabilmesi için istenç 


olmanın ötesinde bir zorunluluktur. 


İlerleyen zamanlarda iktidar için eli güçlü bir rakip ortaya çıkmaması adına parti, aynı zamanda iktidar tehlikesi yaratabilecek diğer kurumları da etki altında tutarak ideoloyiye bağımlı hale gelmelerine yardımcı olur (Linz, 2008: 60). Totaliter sistemlerde buna bağlı olarak askeri kurumlar da dahil olmak üzere kurumlar, rejimi ve yönetimi tehdit etmeyecek şekilde yani ellerine iktidarı yok etmeye yarayacak güç kontrolünün verilmesinin engellenmesi şeklinde düzenlenmiştir (Friedrich ve 


Brzezinski, 1964: 257). Çoğu ülkelerde yaşanan deneyimlerde de görüldüğü üzere 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mevcut iktidarı yıkma noktasında potansiyel tehdit silah mühimmatlarını elinde bulunduran ordu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu noktada böyle sistemlerin askeri gücü, sistemle bütünleşecek şekilde dönüştürmesinin nedeni de anlaşılmaktadır. 
Parti aynı zamanda kamuya dair yeni görevlilerin yetiştirilme merkezidir (Linz, 2008: 
59) ve bunu yaparken önemli konumlara yerleştirilecek insanlar konusunda çok seçici olmak parti yapısını da güçlendirir (Friedrich ve Brzezinski, 1964: 40). Sistem içerisindeki konum belirlemeleri de doğal olarak yukarıdan aşağı şeklindedir. Önemli mevkilerde lidere en yakın kişiler olmak zorundadır ki sistemin işleyişini tehdit 


edecek kişiler bu kilit konumlarda olmamalıdır. 


Parti kurumunun örgütlenme yapısına bakacak olursak totaliter sistemdeki liderler en güçlü kişilerdir fakat toplumsal şekillendirmeyi sağlayacak görüşlerinin ulus sınırları içerisinde uygulanmasını tek başına sağlayamazlar bunun için bir ekibe ihtiyaçları vardır ve bu ekip en güvendiği isimlerden oluşmak zorundadır çünkü totaliter hareketlerin tehdit algısı mikro düzey de dahi çok yüksektir. Totaliter rejimlerdeki tek partinin örgütlenişi, sistem içi ağı farklı totaliter rejimlerin kabul ettiği ideolojinin getirilerine göre değişir görünürde partinin daha az veya çok önemi olabilir. Genel olarak ise totaliter olarak adlandırılan oluşumların üç ana gruplaşmadan ibaret olduğunu söylenebilir; bunlar elitler, üyeler ve toplum içerisindeki destekçilerdir. Bu gruplaşmalar tahakkümün daha hızlı yayılmasına 


yardımcı olur (Arendt, 2014: 160). 


Totaliter rejimlerdeki örgütlenmeler parti mensupları ve sempatizanlarını farklı çizgilere koyar (Arendt, 2014: 130). Arendt totaliter rejimdeki seçkinler-parti üyeleri ve sempatizanlar bölünmelerinin sebebi olarak ise liderin yalanlarına olan inandırıcılığın arttırılması olarak görür. Üyeler yalanın yalan olduğunu bilen ve yalanın getireceği sonuçları kabul eden insanlarken destekçiler yalanı doğru sanan ve 


bunun sonucu öngörmekten çoğunlukla uzak olan kişilerdir (Arendt, 2014: 160). 


Örgütlenme sisteminde liderin üzerinde bir birim yokken ona yardımcı olan geniş bir bürokratik sistem vardır. Totaliter sistemlerde bu bürokrasileşme ağı hayati öneme sahiptir. Bürokrasinin varlığı ile tekelleşmenin nasıl işleyeceği toplumsal hayata nasıl nüfus edeceğine dair kararlar verilir. Sistem gücünü her şeyin tekeline sahip olmaktan alır (Friedrich ve Brzesinki, 1964: 22). Bürokratik elitler lidere sadık ve genellikle oluşumun başından beri liderin yakınlarında olan kimselerdir. Lider bu 


elitlerin kim olması gerektiğini ve nasıl vasıflara sahip olması gerektiğini belirler 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(Friedrich ve Brzesinki, 1964: 13-14), çünkü liderin resmi yardımcıları olan bürokrasi sınıfı sistemin işleyişinin fikir programlarında söz sahibidirler. Ayrıca iktidar, bürokrasinin varlığı ile resmi bir nitelik kazanır. Bu durum kitleleri yönetmenin resmi 


dayanaklarını oluşturmaya yardımcı olur (Çetin, 2018: 34). 


Arendt bürokrasiyi partinin direktiflerini çok elden yaygın bir şekilde yapabilmesi adına yapılan bir örgütlenme olarak kabul etmektedir (Arendt, 2018: 116). Uygulanması gereken emir komuta zinciri bürokrasi yardımıyla çok daha hızlı ve etkili olur çünkü herkesin uzman olduğu ve yapabileceği alanlarla birlikte kapasitesi bellidir fakat sistemin birimlerinde yer alan insanların uzmanlaşmış seçkinler dışında bürokratik sistemdeki yerleri ve görevleri sürekli değiştirilir. Bu durumun sebebi ise seçkin çevre kadar güvenilir olmayan kişilerin bulundukları yerde iktidar sağlama imkânının önüne geçilme isteğinden ve sürekli aynı konumda kalarak güç kazanmasının ve tehdit oluşturmasının önüne geçilme isteğinden kaynaklanmaktadır (Arendt, 2014; 199). Totaliter rejimlerin genellikle askeri darbeler sonucu yönetimden indirilmesi beklenirken bu zamana kadar deneyimlenen hiçbir totaliter sistem askeri müdahale sonucu devrilmemiştir çünkü silahlı kuvvetlerde 


iktidara bağlı haldedir (Linz, 2008: 7). 


Totaliter hareketlerde parti ve içerisindeki oluşumların en önemlisi gizli olanlar yani görünürde olmayanlardır. Bu oluşumlar içerisinde de kendi aralarında emir komuta zinciri mevcuttur. Kimse bilmesi gerekenden fazlasını bilmemeleridir fakat parti içerisindeki konumları itibariyle bu kişiler oldukça önemli kişilerdir (Arendt, 2018: 148). İktidar organları totaliter sistemlerde ne kadar görünür hale gelirse o kadar işlevselliğini yitirmiştir sonucu çıkarılmaktadır (Arendt, 2014: 191). 
Zira totalitarizmi diğer yönetim sistemlerinden ayıran dehşetin boyutunun fazlalığıdır ve bu dehşet ulu orta sergilenemez. Gizli bilgilerin en yoğun olduğu oluşum gizli polistir ve yüksek makamlara ait sırları ise yalnızca devlet içerisindeki devlet olan gizli polis bilir (Arendt, 2014: 225) ve bu polislerin özellikle bildiği, gizli tutması 


gereken bilgiler ise toplama kampına yönelik olan bilgilerdir. 


Bürokrasi yapılanmasının oluştuğu diğer önemli unsur parti yapılanmasıdır. 
Totaliter rejimlerde partilere atfedilen anlamların niteliği değişmekle birlikte totaliter sistemlerde tek parti anlayışı vardır (Arendt, 2014: 242). Bu sistemdeki partiler diktatoryel nitelik taşımaktadır çünkü bu sistemdeki partilerin farklı veya kendine 


yakın düşüncelerle anlaşma gibi bir amacı yoktur. Dostlarını bile her an düşman 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konumuna getirebilme potansiyeline sahip bu partiler en ufak tehdidi bile yıkma 


eğilimindedir (Gülmez Stewart, 2012: 57). 


Partinin işleyiş biçimi ve yararı elbette sistemden sisteme farklılık gösterir. 
Ancak toplu tahakkümün örgütlendiği ve tabana yayılmasını sağlayan yer partidir. 
Duverger, totaliter sistemlerdeki partilerin özelliklerinden bahsederken sistemin şu niteliklerinden bahsetmiştir: Düşünce yapısı olarak benzer kişilerden oluşur. Nihai hedefleri gizlenen ve üstün olduğuna inandırılan bu şekilde bir yapılanmayla daha güvenilir bir çevre oluşturmak istenilmesinin yanında verilen emirlerin tutarlı veya doğru olup olmadığına bakmadan ahlaki yönünü sorgulamadan direkt uygulayabilecek insanlardan oluşan bir sistemin oluşturulmak istenmesidir (Duverger, 


1986: 174-175). 


Totaliter rejimlerde parti iktidarın resmileştiği, toplum iradesinin temsil edildiği yerdir. Demokratik rejimlerdeki partilerde iktidar partisi çokluğun iradesinin partisiyken totaliter rejimlerdeki iktidar partileri kendilerini toplumun tüm üyelerinin iradesi gibi kabul eder. Parti kutsal kabul edilmesine karşın liderin gücünü denetleyemez ya da sınırlayamaz. Totaliter sistemlerde sözü geçen tek parti liderden aldığı destekle oldukça güçlüdür. Birlik içerisinde hareket eden bu parti ulaşılması beklenen hedefte liderin en önemli destekçisidir. Amaçları koşulsuz itaate mahküm olan bir toplum yaratmaktır ve bu toplum yaratılırken gerekli olan tüm plan ve 


programların yapılmasıdır.(Schapiro, 1972: 89. akt. Ahmedova, 2013: 47). 


Parti, seçimle gelen totaliter rejimlerin iktidarı kazanmasın da bir yolu olmakla birlikte aynı zamanda ideolojinin sembolleştiği, iktidar dilinin oluşturulduğu yerdir. 
Ülkelerin dinamiklerine göre partinin yapacağı propagandalar da değişir ve bu dinamikler doğrultusunda farklı örgütlenmeleri ve örgüt birimleri olur (Linz, 2008: 37). Bunun sebebi farklı grupların çıkarının temsili değil farklı grupları da ideolojileştirmek ve bunun toplum içerisindeki yayımını hızlandırmaktır. Partilerin kendi içerisinde ideolojisine dair herhangi bir zıt görüşü kabul etmemesi buna örnektir (Linz, 2008: 38). Partiler de toplumun değişimi için gerekli olan bir araçtır (Friedrich ve Brzesinki, 1964: 31). 


Partinin bu görevleri yapabilmesi için geniş bir katılıma ve bunun sonucunda üyelere ihtiyacı vardır. Partinin üyeler nezdinde de büyümesi ve genişlemesi aynı 


zamanda otoritenin de büyümesi ve genişlemesidir. Totaliter parti üyeliği diğer 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sistemlere nazaran daha zordur (Linz, 2008: 38). Totaliter sistemlerdeki parti üyelerinin parti sempatizanlarına göre daha sıkı denetim altında hayatları vardır çünkü üyeler toplumsal tahakkümü halk çapında yayan en önemli kişiler topluluğudur (Arendt, 2014: 135). Parti üyelerinin yetiştirilmesi için parti okulları bile kurulmuş ve 


üyelerin uzmanlaşması hedeflenmiştir (Linz, 2008: 44). 


Bu nitelikleriyle devletleşmiş parti organizasyonu içinde yer almak kitle için önemli bir seviye ve ulaşılacak bir hedef haline gelir. Bu partinin kitleyi yönlendirmesini kolaylaştırır. Tersine muhalifler için de parti, korku unsuru ve bu korkunun giderilmesi için zorunlu olarak direktiflerinin takip edilmesi gereken bir araçtır. Bu durum da totaliter sistemin bir diğer unsuru mobilizasyon kavramını 


doğurur. 
1.2.4 Kitlesel Mobilizasyon 


Toplumun bütünsel olarak harekete geçirilip dönüşüm sürecini ifade etmek için kullanılan kitlesel mobilizasyon (seferberlik) kavramı farklı totaliter sistemlerde farklı alt başlıklara sahip olabilir. Kavram bu çalışmada tek tipleştirme süreci, propaganda, terör, toplama kampları, birey, kurumlar, eğitim gibi alt başlıklarla 


açıklanacaktır. 


Tek tipleştirme süreci:Totaliter rejimlerin toplum bazındaki temel hedefi kitlenin bütünsel olarak dönüşümünü sağlayarak yeni bir toplum yaratmak olduğu için, farklılıkların giderilmesine yönelik bir hareket geliştirmek oldukça önemlidir. 
Sistemlerin totaliter olarak adlandırılmasının nedeni ise toplum içerisinde total bir tek 


tiplilik yaratma isteklerindendir (Tormey, 1992: 9). 


Yaratılacak yeni düzen için sistemle bütünleştirilecek kitlenin varlığı şarttır. 
Kitlesel mobilizasyonun amacı ortak bir bilincin olumlu manada inşası değil itaatkâr topluluğun oluşturulmak istenilmesidir. Totaliter rejimler insanları dönüştürdüğü bu yeni biçim ile onları hem kendi iktidarı etrafında birleştirir hem de bu yeni kimlikler vasıtasıyla ayırarak uygulayacağı terörün hedefi haline getirir. Hedeflenen dönüşüm süreci, totaliter hareketlerin hem çoklu rıza sonucu yapacaklarının meşru olmasını kuvvetlendirecek hem de ilerde kendilerine potansiyel tehdit olmalarını önleyecektir 


(Arendt, 2014: 46). 


Toplu bir tek tipleştirmenin yapılabilmesi için, Arendt kişilerin üç aşamadan 


geçtiğini vurgular. İlk aşama kişinin hukuki varlığını yok etmeye çalışmaktır. Bu 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şekilde kişiler hukukun korumasından yoksun kalırlar. İkinci aşama kişinin insani değerlerinin öldürülmesidir. Üçüncü aşama ise kişinin kişisel alanına dair her şeyin yok edilmesidir. Kişinin özel alanının yok edilmesi birey ile devlet arasındaki ilişkinin doğrudan olmasını sağlar. Birey tamamen liderin yönlendirebileceği bir araç haline dönüşür (Arendt, 2014: 261-270). Gizli polis ve ispiyonculuk sistemiyle insanlar bu durumun farkındadır ve totaliter rejimin tasvip etmediği eylemlere sistemin vereceği cezalardan dolayı girişmekten korkar. Farklılıklar bu ceza sisteminden dolayı 


minimize edilerek tek tipleştirmenin sağlanması kolaylaştırır. 


Propaganda: Totaliter sistemlerde yaşanan dönüşüm sürecinin gerekli olduğuna dair fikirler, farklı iletişim araçlar ve teknikleri kullanılarak propaganda yoluyla empoze edilir. Propaganda sayesinde olumsuz şartlarda bile pes edilmemesi ve lidere bağlı kalınması teşvik edilerek dönüşüm sağlanır. Bu durumun temel hedefi 


ise mevcut iktidarın devamlılığının sağlanmasıdır (Friedrich ve Brzesinki, 1964: 106). 


Propagandanın uygulanışı ise genellikle tehdit algısı üzerinden yapılır. 
Güvenlik tehdidi toplumu tahakküme götürme yollarından biridir bu vasıtayla insanların özel yaşamına müdahale etmek kolaylaşır. İnsanlar gereken müdahale için onayı zihninin kontrollü biçimlendirilmesinden sonra iktidara verecektir (Çetin, 2018: 415). Totaliter propaganda da önemli olan ise ikna edilen insanların tek bir görüş etrafında birleştirilmesidir. İnsanları ortak yarara ya da ortak zarara ikna etmeye çalışır. İnsanların mobilizasyon içerisinde yer alması propagandalar yardımıyla insanlara aşılanır ve insanlar toplumsal sistemin işleyişine katılımları doğrultusunda 


ödüllendirilebilir (Arendt, 2014: 114). 


Totaliter propagandanın hedefi belli bir kitle değil ülke sınırları içerisindeki bütün insanlardır. Propagandanın cazibesi hitap ettiği kitleyi komple kapsayıcı niteliğe sahip olmasıdır. Propaganda sürekli olduğu, sıklıkla tekrarlandığı ölçüde inandırıcıdır. Konuların üzerine sürekli vurgu yapılması, insanların zihninde 


meselelerin görünürlüğünü arttırır (Friedrich ve Brzesinki, 1964: 112). 


Propagandaların içeriği bu sistemlerde olumlu ve olumsuz olarak var olur. 
Toplumu etkilemek adına yapılan işlerden, özellikle liderin toplum nezdinde imajindan bahsedilirken olumlu bir dil kullanılır çünkü politik seçim söz konusu olmadığından liderin verdiği politik kararlara koşulsuz itaat edilmesi beklenir ve bu 


olumlu etki beklenen propaganda sayesiyle büyük ölçüde sağlanırdı. Toplumun 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itaatini sağlanmasını kolaylaştıran eylem liderin insanüstü olarak tanıtılarak propagandasının yapılmasıdır. Onun verdiği ve vereceği kararların basındaki haberlerde yansıması ve ideoloji doğrultusunda yorumlanması da bu propaganda 


süreci kapsamındadır (Friedrich ve Brzesinki, 1964: 113). 


Tehdit unsurlarıyla mücadelede meşruiyetin sağlaması için tehdit unsurlarına olumsuz anlam yüklendiği propaganda yöntemleri kullanılır (Çetin, 2002: 23). 
Olumsuz propaganda söylemleri, tehditlerden bahsederken kini alevlendirebilmek için nefret dilini kullanır. Bu noktada terör ve propaganda birbirinden bağımsız düşünülemez ikisinin de varlığı birbirini güçlendirerek yayılımını arttırır (Friedrich ve 


Brzesinki, 1964: 105). 


Simgeler de büyük önem kazanmaktadır. Sempatizanlar ya da partiler içerisinde aktif görev alanlar bu amblemleri üzerinde taşıyarak neye ait olduklarını toplum içerisinde gösterirler. Semboller aynı zamanda insanın kendini ifade ediş biçimidir. Bir insanın kullandığı siyasi amblemden onun siyasi görüşünü anlamamız mümkündür (Çetin, 2002: 27). Semboller zihinde olan düşüncelerin görünür olmasını sağlar. Görünürlük, gücün her alanda var olduğunu net bir şekilde gösterir. Bu sembollere insanlar ne kadar sık maruz kalırsa, o düşünce olgularının varlığını ve 


gücünü somut şekilde hissederler (Friedrich ve Brzesinki, 1964: 95). 


Terör: Kitlesel mobilizasyon sürecinde tek tipleştirme planlamasının dışında kalanlar için totaliter rejimlerin en önemli unsuru terördür. Değişimin korku yoluyla aşılanmasını sağlar. Terör, totalitarizmin saldırgan tutumu ve garantici iktidar isteğinin getirisidir bunun hedefinde ise doğal olarak muhalefet ve farklılıklar vardır. 
Arendt, totalitarizmin insanlığın biçimini yarattığını ve bu biçime uymayanların sistem tarafından yok edildiğini ifade etmiştir. Bu rejimler Arendt'in de belirttiği gibi kendine bir düşman yaratır ve bu düşman tanımlaması totaliter rejimlerin ilerlemesine katkıda bulunur. Çünkü toplum içerisindeki insanları en geniş yelpazede buluşturma yollarından biri aynı zamanda ortak tehdit anlayışıdır. Arendt totaliter rejimlerin 


devamını sağlayan en önemli unsur olarak terörü görür (Arendt, 2014, 26). 


Totaliter rejimler ortak tehdidin tehdit olmaya değecek işlevlerinin olmasını ister. Örneğin Arendt'in totalitarizmin kaynakları emperyalizm kitabında da ifade ettiği gibi Almanya için gerek olan bu düşman unsuru toplum içerisinde zenginleşen 


Yahudilerdi. Yahudilerin toplumdan nefretle dışlanmasını sağlayacak olan şey ise 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Alman halkının öncelikle Yahudilerin bu ayrıcalıklı konumlarından dolayı onlardan nefret etmesini sağlamaktı. Ardından onlara yönelik olan ırkçı düşüncülerin yayılması kolaylaşacaktı. Sovyetler Birliği'nde ise Stalin Troçkistler'in birlik içerisinde ortak tehdit olarak görülmesini istiyordu. Bunun sebebi ise insanların kendi etrafında 


toplanmasını sağlamaktı (Arendt, 2018: 258). 


Totaliter rejimin kullandığı teröre dayalı terbiye yöntemleri bireyi gerçeklikten soyutlamayı hedefler (Friedrich ve Brzezinski, 1964: 133). Soyutlamanın temel hedeflerinden biri de insanın düşünmesini engellemektir düşünebilen insan olası tehdittir. Düşünemeyen insan düşüncelerinden uzaklaştırılan insanlar ise itaate uygun bir totaliter sistem araçları haline gelir böylelikle insanlar totaliter sistemlerde insan olmaktan çıkıp liderin ideallerini gerçekleştirmesine yardımcı olan insanlar haline gelir (Onay, 2021: 142). Terör şiddeti doğurur ve şiddet insanlar üzerinde itaat etmesini sağlayacak dehşeti yaratır. Totaliter rejimlerdeki şiddet sistemin kendi askeri gücüne dahi uygulanır sebebi ise tehdit olan veya olabilecek herkesin bertaraf edilmesi isteğindendir (Aron, 1976: 297). İktidar uygulanan terörün haklılığını ise ideolojide yaratılmak istenen istikrara bağlar. Bunun yapılabilmesi için halktaki çoğunluğun onayı gerekir (Arendt, 2018: 26). İktidarın başarısını uyguladıkları terörün istikrarı sağlar. Totaliter sistemde sağlanan istikrar ile uygulan terör doğru 


orantılıdır. Sistem ne kadar istikrarlıysa terör o kadar yaygındır (Tormey, 1992: 11). 


Totaliter sistemdeki terörün etki alanı bundan etkilenecek insan kitlesi yani sistemin düşman algısı çok geniştir. Stabil ve spesifik düşman tanımlamaları ve nedenleri yoktur. Uygulanan terör insan haklarını ihlal eden boyutlardadır. Net düşman tanımı olmamasının sebebi mevcut iktidarın çıkarlarına göre her an herkesin düşman kategorisinde yer alabilmesinden ötürüdür. Bu durum herhangi bir gözden kaçırılan ihlal değil keyfi ve ideolofik sistemin devamlılığı için gereklidir. (Linz, 2008: 81). 


Toplama Kampları: Totaliter sistemden bahsedebilmek için gerekli koşullardan olan terörün yoğun yaşandığı, insanın insanlık biçiminden çıktığı alanlardan biri de toplama kamplarıdır. Toplama kampları ve totaliter rejim unsurları noktasında Linz, toplama kamplarını totaliter sistemlerin gerekli şartlarından görmemektedir (Linz, 2008: 20). Friedrich ve Brzezinski ise toplama kamplarının olması, mevcut sistemin totaliter olup olmadığını gösteren önemli niteliklerden 


olduğunu belirtmiştir (Friedrich ve Brzezinski, 1964: 154). 
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Toplama kamplarının tek amacı düşmanı yok etmek değil aynı zamanda insan doğasını değiştirmeye yönelik çalışmalar da yapılmaktaydı (Arendt, 2014: 246). 
Toplama kamplarının işleyişine gizli polisler yardım etmektedir. Gizli polis yapılanması Arendt'e göre silahlı bir hizmetin de ötesinde devletin içerisinde oluşturulan küçük devlettir. Bu yapılanma her zaman emir almaya hazır ve vatan haini ilan edilen kişileri infaz etmeyi bekleyen kişilerden oluşur (Arendt, 2004: 549- 551, akt Stevvart, 128). 


Liderin bilmedikleri hususları bu yapılarda bilmez fakat sistemde olup biten çoğu olaylardan diğer insanlara göre daha fazla haberdardır. Gizli polislerin özellikle bildiği, gizli tutması gereken bilgiler ise toplama kampına yönelik olanlardır. Çünkü toplama kamplarında insanlık dışı faaliyetler yürütülür ve bu insanlık dışı uygulamaların işleyişine dair olan bilgiler insanlık haklarını ihlal ettiği için gerek ulus 


gerekse dünya kamuoyundan saklanması gerekir (Arendt, 2014: 241). 


Kurumlar ve Egitim: Yeni tesis edilen totaliter bir sistemde insanlarla birlikte kurumlarda dönüşüme uğrar. Dönüşüme uğrayan kurumlardan ilkini aile kurumu oluşturuyordu. Totaliter rejimler toplumun temel ve küçük yapılanması olan aile kurumuna verilen önemin sebebi ise aile bireylerinin destekleri ve dünyaya getirecekleri çocukların sistemi ilerleyen yıllara da taşıyacak olmasından kaynaklanır. 
Aile kavramına verilen önem sistemin devamını isteme arzusundan ve kendi ideolojilerine bağlı yurttaşlar oluşturmak açısından önemlidir (Friedrich ve 


Brzezinski, 1964: 227). 


Eski kurumlar geçmiş alışkanlıkları barındırdığı için kötülenmiştir. Totaliter sistemde tamamen yeni bir sistem yaratıldığından ve iktidardan bağımsız herhangi bir oluşumun yapılanması ve kişinin bulunması mümkün olmadığı için eskiye dair kalıntıların bulunması engelleniyordu (Friedrich ve Brzezinski, 1964: 252). 
Dolayısıyla kurumlarla birlikte sosyal ve siyasal hayatta etkisi olan insanlar, parti 


liderleri, kiliseler de ortadan kaldırılır veya kontrol altına alınır (Orum, 1976: 139) 


Yeni oluşan totaliter sistemlerde devlet kurumlarının dönüşümü noktasında ise Arendt eski bakanlıklara benzer yeni bakanlıklar ve daha fazlasının oluşturulduğunu söylemektedir. Bunun sebebi insanların tamamıyla yeni olanın işleyişine duyacakları kuşkudan kaynaklanır. Oluşturulan bu yeni kurumlarının var oluşunun asıl 


nedenlerinden yakın çevre dışında birçok kesim habersizdir fakat kurumların 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varlığının devamlılığı insanlarda her şeyin onlar için olduğu algısını oluşturur. İktidar için önemli olan insanların düşüncelerinde sizin için varız hissiyatını yaratabilmektir 


(Arendt, 2014: 184). 


Eğitim, tek tipleştirme ile ilişkili olarak sadece bugünü değil geleceği de şekillendirme isteğiyle totaliter sistemlerin an gündemlerindedir. Çünkü totaliter sistemlerde eğitim vasıtasıyla özellikle gelecek nesillerin düşünüş biçimi değiştirilir (Çetin, 2018: 420). Yeni nesile atfedilen önem, ideolojinin gelecekteki temsilcileri 


olmalarından kaynaklanır (Friedrich ve Brzezinski, 1964: 41). 


Totalitarizm eğitim kavramının anlamını da kendi ölçütlerinde değiştirmiştir. 
Eğitimin temel amacı eğitmek değil totaliter iktidar sürecinin ömrünü uzatabilmek adına biçimlendirmektir (Friedrich ve Brzezinski, 1964: 124). Bilginin amacı ise iktidarın aldığı kararların doğruluğunun onaylanmasında gerekli olan zemini oluşturmaktır. Bilginin doğruluğunu belirleyen ölçütte bu noktada iktidarın doğru olarak belirlediği şeylerdir. Özellikle sosyal bilimler alanında gerçekler çarpıtılıyor, yok sayılıyor ve yeniden yaratılıyordu. Yeni bir tarih belirleniyordu ve bunları yapma 


dayanakları, toplumun refahının sağlanması istenci dayatmasıydı (Çetin, 2002: 33). 


Toplumun refahını sağlama, toplumun en iyiye ulaşması arzusu söylemi totaliter sistemler için hedeflerine meşruluk katan ciddi bir kılıftı. Totaliter rejimlerde eğitime verilen büyük önemi birçok düşünür olumlu bulmaktadır fakat bu sistemlerde eğitime verilen önem kendi yarattıkları eğitim sisteminin iktidarın devamlılığını sağlayacak olmasından kaynaklanır. Eğitim sistemi totalitarizme hizmet ediyorsa, 


eğitim asıl bilimsel amacının dışına çıkmaktadır (Friedrich ve Brzezinski, 1964: 115). 


Bu bölümde anlatılan kavramsal tartışmaların sonraki başlıklarda Hitler Almanyası ve Stalin Rusya'sı üzerinden somut örnekleri verilecektir. Yukarıda anlatılan başlıkları toparlamak gerekirse, totalitarizmin ideoloji, parti, lider, kitlesel mobilizasyon üzerinden kurulan kavramsal çerçevesinin hayatın farklı yönlerine etki eden unsurlardan beslendiği görülebilir. Birinci bölümünden çıkan genel sonuç, totaliter sistemlerin kapsamlı programlar ve detaylı uygulamalarla modern hayatın farklı dinamiklerine dayandığı ve sadece bugünü değil geleceği kurgulayan 


mekanizmalar işlettiğidir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
TOTALİTARİZM VE FAŞİZM: HİTLER ALMANYASI 


Birinci bölümde genel itibariyle totalitarizmin ne olduğu anlatılmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde Hitler dönemindeki Almanya”nın lider, ideoloji, parti ve toplumsal tahakküm konu başlıkları altında totaliter şartlarla nasıl uyustugu açıklanacaktır. 


Faşizm, İtalya'da kökleri atılan bir düşünce olsa da Nazizm örneğinde sadece devlet ve siyasal birlik ekseninde ırksal saflık ve gündelik hayatın yeniden dönüştürülmesi bağlamında totaliter bir sistemin kurulmasını sağlayan, görece yeni bir ideolojiye dönüşmüştür. Liberal bir toplumun ve serbest piyasa ekonomisinin içinde, sosyalist düşüncelerin tarihsel arka palana sahip olduğu ve işçi sınıfının da güçlü oldu bir coğrafyada kurulan bu sistemin ideolojiyle birlikte desteklenen somut 


unsurları öne çıkmaktadır. 
2.1 İDEOLOJİ: NAZİZM 


Nazizm ideolojisi faşizm içerisinde tanımlanan öğretilerden biridir. Faşizm terimi 1919 yılında Benito Mussolini tarafından muhafazakarliga ve sosyalist anlayışa karşı olarak kullanıldı (Passmore, 2014: 21). Faşizm üzerine genel bir tanımlama yoktur: bu durumun sebebi ise kendisini inşa ettiği kurum, birey ve yabancıya göre atfettiği anlamın değişmesidir. Fakat faşizmin genel özelliklerine dair Roger Griffin, faşist hareketlerin iktidara gelirken devrimci özellikler sergilediğini fakat iktidarını kurduktan sonra gelenekçiliğe olan vurgusundan ötürü gerici olduğunu belirtmiştir 


(Griffin, 2014: 59-60). 


Faşist rejimlerin oluşmasında tek etmen olmamakla birlikte Birinci Dünya Savaşı ardından yaşanan ekonomik buhranın da etkisi vardır (Macit, 2007: 38). Savaş yüzünden oluşan kötü ekonomik şartlar ulusları yeniden iyileşme adına savunulan ırka 


dayalı bir milliyetçilik akımına itmiştir (Passmore, 2014: 33). 


Resmi adı, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (Nazionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) olan siyasi parti ve doğrudan onun lideri Adolf Hitler etrafında şekillenen Nazizm, iki dünya savaşı arası dönemde, 1933-1945 yılları arasında hüküm sürmüş ancak sadece bulunduğu dönemle değil ortaya çıkış ve sonrasındaki etkileriyle de fazlasıyla tartışılmıştır. En genel anlamıyla Nazizm 


ideolofisi, saf Alman irkinin birleşmesine dayanan, Yahudilik ve Marksizm Кагыш bir 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ideolojidir (Macit, 2007: 30). Nazizm”i diğer aşırı sağcı hareketlerden ayıran noktalardan biri de ırkçılığa koydukları keskin tavır ve bunun sonucunda getirdiği aşırı uygulamalardır (Griffin, 2014: 49). Bunun yanında eşcinsellik, kalıtsal hastalıklar gibi saflığı bozduğu düşünülen her türlü olgunun temizlenmesi hedefiyle karşıtı olduğu bütün olgulara düşmanca tavır almasıyla farklılığını gösterir. Devrim ve sınıf karşıtı argümanlarıyla anti-Marksist olan Nazizm, serbest piyasacı bir rekabet düzenine ve bireysel özgürlük fikrine karşı olduğu için anti-liberal özellikler de 


gösterir. 


Nazizm ile üst üste örtüşen faşizmin temelleri, kitlelerin itaat etmek için var oldukları düşüncesiyle şiddeti milli amaçlar için gerekli görür ve lidere sorgusuz bir itaatin olduğu tek partili yapıya dayanır (Örs, 2009: 495-496). Nazizmin faşistliğinin de dayanağı yaşanılan çöküşün ardından tekrar doğuş anlamına gelen “palingenesis” anlayışına dayanmaktadır, bu fikir melezleşmeden arınmış saf Alman rrkını esas almaktadır (Griffin, 2014: 16-17). Nazizm ideolojisi devlet nezdine sıkı sıkıya bir toplumsal birlik öngören faşizm doğrultusunda toplumu şekillendirmeye ve eylemlerine meşruiyet kazandırmaya çalışır. Bu yüzden Nazi Almanyası da politikalarını uygularken izlediği yollardan ötürü faşist olan ideolojik bir devlettir (Althusser, 1991: 47, akt. Candan ve Işık, 2019: 568). Bunlarla birlikte baskıcı 


pratiklerle bütüncül bir değişim öngördüğü için totaliter sistem kategorisine de girer. 
2.1.1. İdeolojik Rehber: Kavgam Kitabı 


Almanya'ya hem siyasi hem de öğreti olarak önderlik eden Lider (Führer) Hitler'in siyasi ve sosyal olarak yaratmak isteği toplumun şeklinin detayları ise Kavgam (Hitler, 2018) kitabında yer almaktadır. Kavgam, partisini ve davasını oluşturulmak istenen büyük Alman imparatorluğunun ayrılmaz bir parçası olarak görüyordu (Mazower, 2014: 98). Kavgam kitabında genel konu başlıkları ise ırk meselesine bağlı olarak toprak meselesi, Yahudi ve Marksizm düşmanlığı göze 


çarpmaktadır. 


Adolf Hitler, bu kitabında Avusturya'yı da Alman topraklarının bir parçası olarak görmüş ve Avusturya'nın Almanya'ya katılımının bedeli mali olarak fazla olsa bile mutlaka katılmasının gerekliliğini belirtmiştir. Katlım gerekliliğinin nedenleri arasında ise Alman ülkelerin sömürgeci çatışmalara karşı koyma noktasında birlikte 


hareket etmelerinin gerekliliğini Alman topraklarının ilerleyen zamanlarda tüm 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Alman halkina yeterli gelmeyeceğini dile getirmiştir. Hitler yaşam alanın fazlasiyla dolup taşma durumunun ardından melezlik durumlarının yaşanacağını bunun sonucunda da ise Almanya'nin yıkılışının başlayacağını söyler (Hitler, 2016a: 74). 
Hitlerin lebensraum anlayışının kökenleri de ırklarının melezlikten kaçınmasına dayanmaktadır. Melezlik Hitlerin ari ırk anlayışına ters düşecek en büyük felaketlerdendir. Kavgam'ın 75. Sayfasında da dış politikayı gerekli olan yaşam alanının sürekli sağlanması iç politikayı lebensraumu koruyabilme sanatı olarak 


gördüğünü belirtmektedir. 


Nazizm, Alman ırkının üstünlüğüne inandığı için Sosyal Darvvinizm”den etkilenmiş bir ideolojidir (Heywood, 2013: 61). Sosyal Darwinist ilkeler kişilerin toplumların ırkların yaşamları güç tarafından belirlendiği; .güçlü olanlar hayatta kalırken zayıfların yok olmaya mahküm olduğu; devlet toplumda zayıfları korumaya yönelik bir müdahaleye girmemesi gerektiğine dayanan bir paradigmadır. Şayet böyle bir müdahale söz konusu olursa doğal ayıklanma işleyemez ve bu yüzden toplumsal gelişmede aksaklıklar meydana gelir (Macit, 2007: 48). Hitler de Sosyal Darvvinizm”den etkilenerek güçsüz olanların yok olmasını doğal bir seleksiyon olarak 


görmektedir (Hitler, 2016a: 66). 


Üstün ırk anlayışı nefretinin birincil muhatapları, aşağıda yeniden değinileceği gibi, Yahudiler olmuştur. Hitler Kavgam kitabının hemen hemen her bölümünde Yahudilere ve Marksistlere olan nefretini dile getirir ve Alman halkı ileride bir çöküş yaşayacaksa bu çöküşün nedeni olarak bu iki nefret unsurunu gösterir. Hitler'in Yahudi nefreti gençlik yıllarını geçirdiği Viyana'da başlamıştır. Yahudilerin sanat, basın, ticaret gibi bir çok alanda baskın olup refah içinde yaşarken kendi ırkının yeterince iyi şartlarda yaşamadığını düşünmesi Hitler'in Yahudi kimliğine olan 


nefretini kuvvetlendiren sebeplerdendi. 


Hitler'in demokrasiye bakış açısını da Yahudi düşmanlığı belirlemiştir. 
Demokrasi de özellikle meclisler noktasında yabancı ırklara bu kadar önem atfedilmesinden rahatsız olan Hitler aynı zamanda eşit medeni hakların Yahudilere tanınmasını zehir olarak görmektedir (Hitler, 2016a: 82). Kavgam kitabının 3. 
bölümünde Alman halkına yenilgi ve sefaleti getirecek olan şeyin sürekli takınılan bu barış tavrının olacağını belirtir. Hitler ayrıca Bolşevizm'in temel Alman değerlerine saldırdığını söyleyerek (Overy, 2008: 174; Hitler, 2016b: 63) Marksizm'in kişisel 


değerleri hiçe saymasından ve ırklara önem atfetmemesinden dolayı bu düşüncelere 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karşı çıkmıştır. 


Ideolojik çerçeve ve rehber kitap, bizzat yaşayan ve ilkelerini uygulayan bir lider etrafında kendini göstermiştir. Bu düşünsel çerçevenin Hitler’in liderlik ve 


kişisel özellikleriyle doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. 
2.2 LİDER: HİTLER 


Hitler”in gençlik yıllarına tekabül eden Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemde yaşanan ekonomik buhran Almanya"yı derinden etkilemeye başlamıştı (Shirer, 1970/2003: 194). Henüz Nazi hareketiyle tanışmadan önceki gençlik yıllarında yaşadığı yoksulluk ve Yahudilerin bulundukları ülkelerin ırkdaşlarından daha fazla refah içerisinde yaşaması Hitler”in Yahudilere olan nefretini arttırmıştı (Altaylı, 2006: 25). Avusturya”nın siyasi ve toplumsal şartlarını anlamaya çalışmaya itmiştir. Hitlerin bu dönemde 1870 yıllarına ait Alman-Fransız savaşlarına dair okuduğu yazılar savaş 


ve askerliğe dair konulara olan ilgisinin giderek arttırmasına neden olmuştur. 


Hitlerin hakim olduğu konularda iyi bir konuşmacı olarak insanları hakimiyeti altına alacağı gençlik yıllarında anlaşılmaya başlanmıştı. Nazi Parti'sinin içerisinde fark edilmesini sağlayacak en kuvvetli unsur Hitler'in bu güçlü hitabet yeteneği olmuştur. Hitler, Nazi partisinde kısa bir sürede propagandanın önemini anlamış biri olarak 1919'da propaganda lideri olmuş ve parti içerisindeki önemli şahsiyetler arasına girmişti (Overy, 2008: 26). Partinin yeni dinamik lideri olan Hitler iktidarın darbe yoluyla bir an önce devrilmesi gerektiğini düşünüyordu ve gerçekleştirildiği darbenin başarısız olmasının ardından darbenin failleri mahkemede yargılandı. Mahkemede de güçlü nutkuyla dikkat çeken Hitler'in gerçek bir vatansever olduğuna onu yargılayan savcı dahi inanmıştı (Overy, 2008: 18) fakat Hitler bu başarısız darbe girişiminin sonucunda 8 Kasım 1923 tarihinde 5 yıllık hapis 


cezasına çarptırıldı (Altaylı, 2006: 51). 


Hitler hapis cezası sürecinde Nazi davasının baş öğretici konumunda olan kitabı kavgamı yazmaya başladı (Öymen, 2011: 144). Hitler Kavgam kitabında da değindiği gibi Tanrı tarafından Almanya'ya kurtarıcı olarak gönderildiğine inanıyor (Langer, 2005: 16) ve İncil'e yaptığı sık atıflarla kendisini Mesih olarak gördüğüne dair olan inançları pekiştiriyordu (Langer, 20005: 19). 


Hitler"in Alman İşçi Partisinde yükselmesine ve geniş çevrelere tanıtılmasında 


önemli etkileri olan isim ise Dietricht Eckart olmuştur. Cezaevinden çıktıktan sonra, 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Eckart'ın Hitler'i yönlendirmesi ve eğitmesiyle birlikte Propaganda liderliğinden sonra partinin ismi değiştirilerek, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi, lideri Hitler olmuştur (Shirer, 2003: 142). 1924 yılından itibaren parti içi organizasyonda çeşitli değişiklikler yaptıktan sonra, partinin oy oranlarını ilk kez 1930 seçimlerinde artırmıştı. Mecliste çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle istikrarsız ve kısa süreli hükümet deneyimlerinin sonrasında, 1932 seçimlerinde birinci parti olan Hitler ve partisi, 30 Ocak 1933'de ilk kez şansölye olarak atandı. 1933'te yinelenen seçimlerde ise kesin bir zafer aldı ve iktidarı sağlamlaştı (Shirer, 1970: 593). 


Hitler anayasal demokrasiden hoşlanmayan bir diktatör olduğunu Kavgam isimli kitabının özellikle 2. bölümünde, ülke yönetiminde tek kişiye verilen yetkileri savunduğunu ve çoğunluğun ülke gidişatının olumlu yönde ilerlemesi için herhangi bir etkisinin olmadığını düşündüğünü belirterek söylese de Liderlik makamının varlığının resmiyetini Paul Von Hidenburg ile paylaşarak Weimar Anayasası'na dayandırıyordu. Bu yüzden Hitler diktatörlük sürecini hukuksal çerçevede inşa etmişti (Shirer, 1970: 846). Bu hukuksal çerçeve içerisinde diktatörlük oluşturma sürecinin ilk adımını kasıtlı çıkarılan Reichtag yangını oluşturmuştur. Yangın sonucunda devlet düşmanlarıyla savaşılabilmesi için Reichtag yangını kararnamesi çıkarılmış ve bu kararname Hitler'e olağan üstü hal ilan etme yetkisi vermişti. Reichtag yangını kararnamesine ek olarak çıkarılan iki kararnameyle daha siyasi suçların kapsamı ve cezaları genişletilerek potansiyel muhalif unsurların tutuklanmasının yolu açılmıştı 


(Overy, 2008: 144-145). 


İktidarını paylaşmaktan rahatsız olduğu Hidenburg'un ölmesinin ardından Hitler, 7 Nisan'da merkezi otoriterleşmeye geçileceğini duyurdu (Shirer, 1970: 595). 
Merkezi otoriterleşme ile şansölyelik ve cumhurbaşkanlık makamını birleştiren Hitler iktidarın tam kontrolünü sağlayarak Almanya'nın diktatörü oldu (Macit, 2007: 27). 
1934 yılı itibariyle Diktatör Hitler'in Almanya'daki resmi konumu Führerlik idi 
(Caplan 2012: 67). Yetkisinin uygulanması, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, Führer"in özel bürosuna dayanıyordu (Shirer, 1970: 849). 


Hitler'in liderlik durumunda diktatör olacağı Kavgam kitabında belirttiği karar verme yetkisinin yalnızca lidere ait olduğunu ve herhangi bir meclis organında oy kullanılmayacağını ifade etmesiyle (Hitler, 2018: 783) ve Nunberg konuşmalarında dile getirdiği halkın demokratik bir yönetim değil tek bir liderin yönetimini istediğini belirttiği ifadelerinden (Hitler, 2016b) anlaşılmaktadır. Mutlak iktidarını kurar kurmaz 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ise kendisinin aldığı kararların kanun niteliği taşıması ise diktatörlüğünü kurduğunun 


göstergesidir (Overy, 2008: 64). 


Hitler iktidar süresi içerisinde Alman halkı için bir kült haline gelmişti (Overy, 2008: 103). Hitler'in güçlü Führer kültünün yaratılma sürecini kontrol eden isim ise propaganda bakanı olan Joseph Goebbels idi (Pehlivanoğlu, 2020: 52). Aşağıda yenden değinilecek olan propaganda unsurunda, Hitler'in kişisel özellikleri özellikle işlenirdi. Liderin propagandası yapılırken onun sevecen ve barış taraftarı biri olduğu göz önüne çıkarılmaya çalışılırdı. Örneğin Hitler'in çocuk sever ve hedeflerine bağlı fakat makam sevdasından uzak biri olduğu gazetelerde yazılırdı (Langer, 2005: 37- 38). Aslında Hitler'in barış ortamı için çabalayan biri olduğu fakat Winston Churchill'in onun barış teklifini aşağıladığı ya da Yahudilerin inatla toplum içerisinde huzursuzluk yaratmak için direttiği gibi algılar topluma sunulurdu (O”Shaughnessy, 2020: 181). Barış yanlısı Hitler'in inandırıcılığını fotoğraflarla kanıtlayan isim ise Heinrich Hoffman'dı. Hitler'in özel fotoğrafçısı olan Hoffman, Hitler'in verdiği fotoğraf karelerinin halktan yana halk içinden gibi gözükmesine özellikle dikkat ederek fotoğrafları çekerdi (O Shaughnessy, 2020: 154). 


2.3 PARTİ: NASYONAL SOSYALİST ALMAN İŞÇİ PARTİSİ 


Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partis”nin kökleri Alman İşçi Partisi”ne (DAP) dayanmaktadır. DAP, 1919 yılında sosyalizmin Almanya”da gerçekleşmesi için Anton Drexler tarafından kurulmuştu (Caplan, 2012: 48). 1920 yılının Nisan ayında Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi isminin resmi olarak kabul edilmesiyle partinin dönüşümü hızlanmış ve içerisinde Yahudi aleyhtarlığını ileri boyutlara taşıyacak 


maddelerin olduğu 25 maddelik program kabul edilmişti (Shirer, 1970: 131). 


Partinin Almanya içerisinde yükselişe geçmesinin nedenleri arasında Hitler'in iktidara gelmeden önceki parti yapılanma sürecinde Almanya'da, yabancı ülkelerin Almanya'nın toprak bütünlüğüne zarar vermek istediği inancı vardı (Altaylı, 2006: 130). Ayrıca Dünya savaşı sonrası Almanya'da yaşanan kötü ekonomik şartlardır (Macit, 2007: 27). Uluslararası ve ulus içi alanda şartları ağır olan Versaille antlaşmasının yanı sıra yaşanılan 1929 Ekonomik Buhranı ve Yahudilerin Almanya ticaretinde ve kamu işlerinde iyi bir konumda olması Almanya'da yaşanan olumsuz şartlardandı (Armaoğlu, 2016: 213-214). Fakat Nazilerin ilk oluşum sırasında Yahudi 


karşıtlığı propagandalarını halkın tepkisini almamak adına çok fazla öne 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çıkarmamışlardır (Caplan, 2012: 43). 


Almanya”da yeni bir hükümetin kurulmasına neden olacak koşulların temel sebebi Almanya”nın Birinci Dünya Savaşı”ndan yenilgiyle çıkmasıydı. Savaşın ardından İtilaf Devletleriyle imzalanan Versaille Barış Antlaşması Almanya üzerine ağır ekonomik ve siyasi şartlar yüklüyordu. Örneğin, Almanya önemli ölçüde ekonomik getirileri olan Alsace-Loren bölgesini Fransa”ya diğer önemli konuma sahip olan bölgelerden bazılarını da Polonya ve Belçika”ya bırakmak zorunda kaldı. 
Ağır ekonomik şartlar bunlarla sınırlı değildi. Almanya 56 milyon dolar savaş tazminatı ödemek zorunda ve sanayi ile maden bölgelerini diğer ülkelere vermek durumundaydı. Alman toplumunun çökmeye başlama süreci, 1929 yılında yaşanan Wall Street”in çökmesinin ardından yaşanan ekonomik buhranla oldu (Holokost ve Sistematiklik, 2008: 6-8). 1929 krizi Almanya”da iş insanlarının Nazi Partisi”nin programlarını cazip bulmasına neden oldu çünkü Naziler toplumun kurtarıcısı olarak kendilerini görmekte ve bu şekilde propaganda yapmaktaydılar. Ekonomik ve sosyal krizden çıkış vaatleri ile birlikte geniş bir kesimin desteğini almaya başlayan parti 


hızla yükselişe geçti (Ruhi, 2017: 89). 


Parti her ne kadar yükselişe geçmiş olsa da 1924 ve 1928 yıllarında yapılan iki seçimi kaybetmişti. Yenilgiden pes etmeyip ülkenin birçok yerinde seçim çalışmalarına devam eden Naziler, 1930 yılında yapılan seçimlerde ikinci oldu (Öymen, 2011: 146-147). 1932 yılında yapılan seçimlerde Nazi partisi birinci Parti olmasına karşın hükümeti kuracak çoğunlukları olmadığı için Hindenburg ile birlikte 
iktidarı paylaşmaya başlamıştı ve bu ortak yönetim süreci içerisinde Hitler, 1933 


yılında başbakanlığa getirildi (Öymen, 201: 148-150). 


Hitler başbakanlığa gelişinin ardından diktatörlüğe dayanan bir iktidar kurabilmek için Komünist Parti”yi sorumlu tuttuğu Reichtag yangını komplosunu kurguladi. Yangını çıkaranların devlet düşmanı olduğu fakat Nazi hareketinin 
yangının sorumlularını tutukladığını belirtti. Yangın kurgusunun getirisi ise Partinin 5 
Mart”ta yapılan erken seçimlerde galibiyet elde etmesi oldu (Öymen, 2011: 151). 
Reichtag yangınının ardından 1934”te cikarilan Almanya'nin Yeniden Kurulmasına Dair Kanun ile de halk meclislerinin yetkileri hükümete bırakıldı böylelikle tek partili bir sisteme adım atıldı. Diğer partiler kapatılmış ve parti üyelerinin mallarına el konularak hapse atılmışlardır (Shirer, 1970: 595). 14 Temmuz'da çıkarılan kanun ile 


de herhangi bir partinin kurulması yasaklandı ve kişilerin böyle bir teşebbüste 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bulunmaları takdirinde hapis cezasına çarptırılacakları belirtildi (Shirer, 1970: 59). 


Hitler daha iktidara gelmeden önce Kavgam”da ileride kurmayı planladığı ırkçı devlette liderlik pozisyonu dışında herhangi bir kurumun olmayacağını ve temsile dayalı herhangi bir topluluğa gerek kalmayacağını sadece danışma heyetlerinin olacağını yazarak Nazi iktidarında demokratik yapılanmaların olmayacağının işaretlerini vermişti. Bu hedeflerini iktidara gelişiyle gerçekleştirdi. 
Nazizm”de Lider ve yönettiği parti devletten daha önemli bir konumdaydı (Overy, 2008: 133). Böyle bir siyasi anlayış içerisinde partinin en önemli şahsiyeti lider olan Hitler'di. 

Hitler'e Nazizm davasında en büyük yardımcı olan Nazi Partisi'nin esas görevi partinin geniş kesimlere yayılmasına yardımcı olmaktı (Caplan, 2012: 77) çünkü güçlü bir parti için geniş bir destekçi kitlesinin varlığı gereklidir (Hitler, 2018: 901). 
Fakat Nazilerin topluma tamamen hakim olmasının ardından üyeliğe dair yaşanan 
yoğun taleplerden dolayı üyelik direkt gerçekleşmiyordu. Üye olmak isteyenler 2 
yıllık denetim ardından ayrıcalıklı üye konumuna erişebiliyordu (Overy, 2008: 109). 
Parti'nin diğer görevleri arasında ise kamu dairelerine atanacak kişileri seçip devlet 


kurumunda çalışanların denetiminden sorumlu olmaktı (Overy, 2008: 127-131). 


Siyasi yapılanma da ise bakanlar kurulunun görevleri Führer bürosu, Olağanüstü Yetkililer Bürosu, Yüksek Hükümet Büroları gibi 42 farklı büro arasında dağıtıldı (Shirer, 1970: 848). Bu bürokratik sistem Partinin gözetimi ve denetimi altındaydı. Hitler'in bürokrasisinin diğer bir görevi ise askeri alanlarda kendisine yardım etmek olduğu kadar Hitler'in ilgisini çekmeyen meselelerde onun yerine 


bakmaktı (akt. Pozhidayeva, 2011: 102). 


Hitlerin partisinin alt yapılanması meslek gruplarından oluşan Hitlerjuegendler, askeri birlik olan SA! ve SS'ler’, polis örgütü olan SD'ler ve gestapo casusluk örgütü olan Abwehr ve toplama kamplarından oluşmaktaydı. Bu birimlere giriş ırk kontrolü sonucunda gerçekleşiyordu. Örneğin SS birimine girişte göz rengi boy gibi saf Alman ırkına mensup olup olunmadığına dair kontroller yapılıyordu 


(Overy, 2008: 187). 


' SA grupları 1921 yılında Hitler tarafindan sistem karşıtlarını sindirmek için kuruldu. Alman milliyetçi erkeklerden oluşan paramiliter bir güçtür. Liderliğini Ernst Röhm yapmaktaydı (Ruhi, 2017: 188). 

” SS”ler ise SA”ler içerisinden dikkatle seçilen ve bu gruba göre daha elit olan bir yapılanmaydı. 
Liderliğini Heinrich Himmler yapmaktaydı (Ruhi, 2017: 189). 
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Parti halkın isteğinin temsil edildiği ve iktidarın gücünün somutlaştığı yer olarak (Overy, 2008: 108) halkın gözünde ekmek ve özgürlüğün garantörü konumundaydı (Hitler, 2016a: 209). Hitler rejiminin Almanya'da yaşanan kötü siyasi ve sosyal atmosferinden dolayı bu duruma sebep olanlardan alması gerektiği bir intikam arzusu vardı (Overy 2008: 139). Bu yüzden Hitler Nazi hareketinin temel hedeflerini Kavgam'da şu şekilde sıralamıştır: Toplumun büyük çoğunluğunu harekete dahil etmek, sosyal kalkınmanın sağlanması, milli bir toplum için tam tedbir, hareketin toplum tarafından sevilmesi, ırk meselesinin öneminin kavratılması, uluslararasıcılık anlayışı yerine millilik anlayışının ön plana çıkarılması, toplumu etkisini almayı başarabilecek propagandalar yaratmak, siyasi gücü ele geçirmek, Parlamento anlayışı yerine şef olan liderin sınırsız otoritesini güçlendirmek, hareketin kendi siyasi programları dışında kalan konularla ilgilenmemesi (Hitler, 2018: 577- 


594). 
2.4 KİTLESEL MOBİLİZASYON 
2.4.1 Propaganda 


Propaganda tanımı itibariyle bir düşünce çerçevesinde kabul ettirilmesi istenilen fikirlerin muhatabını etkileyecek şekilde insanları etkileme yöntemlerinden biridir (Çankaya, 2008: 18). Hitler de bulunduğu toplumda derin etki bırakmış ve destek sahibi olabilmiş her lider gibi toplumun ihtiyaç ve beklentilerini iyi analiz edebilmiş ve bu ihtiyaçlara göre yol çizmiş bir liderdir. Bu nokta da Hitler propagandanın önemini bilhassa Sovyetlerin propagandalarını inceleyerek anladığını belirtmiştir. Hitlerin propagandalarının başarısı 1932 yılında yapılan seçimlerde ciddi neticelerini verdi. Seçim propagandalarında Hitler”in vaadi Alman halkı için mutlu bir gelecek kurmak olmustur ve kendisinin önem verdiği şeyin Alman irkina mensup vatandaşların istekleri olduğunu söylemiştir (Hitler, 2018: 190). Bu vaatler Hitleri 


iktidarda yer alabilme başarısına götüren ciddi etmenler olmuştur. 


Hitler henüz iktidara gelmeden cezaevindeyken yazdığı Kavgam'da Alman propagandasının şekil ve psikolojik yönden yetersiz olduğuna değinmiştir. 
Propagandanın psikolojiye de etki etmesinin gerekliliğini fark etmiştir (Hitler, 286). 
Propagandalar, halkın içindeki negatif duyguları uyandırmaya yönelik olan birer psikolojik harp olduğundan dolayı bu duygular tekrar güçlü bizi yaratma algısı 


üzerine inşa edilir (Baştürk, 2005: 106). Bu duygu uyandırması yapılırken insanları 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sıklıkla kışkırtırlar. Hitler yarattığı propaganda sürecinde Alman halkını kışkırtmak için, politik psikolojinin temel kavramlarından olan, bir kitlenin başka bir kitle tarafından mağdur edildiği algısına dayanan seçilmiş travmaları düzenli biçimde hatırlatmıştır (Itzkowitz ve Volkan, 2002: 20). Çünkü Hitler bir milletteki nefret hedefine karşı olan kin ne kadar büyük olursa, nefret unsuruna karşı kurulacak 


hareketin de o kadar güçlü olacağını belirtmiştir (Hitler, 2018: 198). 


Hitler için basın, propagandanın şekillenebilmesinin en büyük sağlayıcısıdır. 
Nazi Almanyası propagandalarına hizmet eden en önemli yayın araçları özellikle radyo, dergiler ve sinema olmuştur. Bu yayın programlarıyla Yahudi ve Marksist söylemlere karşıt propagandalar hazırlanmıştır (Erol, 2020: 699). Örneğin Völkischer Beobachter NS-Frauen-Warte Das Deutsche Mädel, Alman halkına yönelik propaganda dergileri olurken Der Stürmer Yahudi karşıtı propagandalar yapan bir 


dergiydi. (Eberle ve Uhl, 2017: 611-612). 


Propaganda çerçevesinde sadece haber niteliğindeki yayın araçları değil sanat da şekillenmiştir. Basın ve radyo ve sanatın denetlenmesinden sorumlu olan isim Propaganda bakanı Goebbels"de idi. Gazetelerin içeriklerinin ne olacağına ve bu haberlerin nasıl sunulacağına karar verirdi yani sanat tamamen otoritenin kontrolü altındaydı (Shirer, 1970: 756). Sanatın temel amacı halk üzerindeki kahramanlık, vatan aşkı gibi duygularının harekete geçirilmesi (Overy, 2008: 259) ve bazen daha net bazen daha yumuşak bir dille halka sistem içerisinde nasıl davranması gerektiğini aşılamaktı (Overy, 2008: 277). Ömeğin Kalberg filmiyle bir ulus uğruna verilen mücadele için canını feda etmenin büyük bir kahramanlık olduğu anlatılmak 


isteniyordu (O”Shaughnessy, 2020: 66). 


Sanat alanlarının denetlenebilmesi için çeşitli odalar kuruldu ve bu dallarda çalışan insanlar yapılacak olan toplantılara katılmak ve alınacak olan kararları kabul etmek zorundaydı (Shirer, 1970: 747). Sanatın denetlenmesi için kurulan birimler arasında propaganda bakanı olan Goebbels"in denetiminde olan kültür odası birimi vardı. Bu birime Nazi döneminde yaşayan oyuncuların üye olması şarttı böylelikle sinema üzerindeki denetim ve bununla birlikte halkı etkilemek daha kesintisiz olacaktı (Çakı, Gazi, Çakı ve Almaz, 2019: 155). Diğer bir denetim organı olan imparatorluk müzik sansür kurulu ise refim karşıtı müziklerin denetlenmesi yapılıyordu (Öymen, 2011: 170). Oluşturulan birimlerin yanı sıra çıkarılan kanunlarda sanatı denetlemenin 


önüne açmaya yarıyordu. Örneğin Edebi liderler kanunu ve birleşik tiyatrolar kanunu 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sanata müdahalenin önünü açan kanunlardandı ve kontrol komisyonu bu kanunun getirdiği yetkiyle eserlerin harekete uygun olup olmadığını inceleyebiliyordu (Overy, 


2008: 269). 
2.4.2 Eğitim 


Adolf Hitler milli bir bilincin ancak uzun bir zaman alacak propagandalar ve eğitim yoluyla yapılacağını belirtmiştir. Milli bir bilincin oluşturulması için harcanacak uzun vakitler bir zaman kaybı değil aksine kuvvetli bir toplum bilincinin yaratılmasında gerekli bir süreçti. Eğitimde çocuklara hitap etmenin önemini onların geleceğin Alman yetişkinleri olacaklarından ötürü özellikle gerekli görüyordu ve özellikle yabancı olan şeylere karşı Alman gençliğinin asi bir tavır takınması 


gerektiğinin öneminden bahsediyordu (Hitler, 2018: 14). 


Eğitim alanında yaşanan değişimlerin ilk adımı okulların Nazileştirilmesi ve kitapların yeniden yazılması oldu (Shirer, 1970: 770). Örneğin yaratılan ırk bilimleri dersi ile Almanlar üstün ırk noktasında konumlanmışken Yahudiler musibetlerin ana kaynağı olan ırk olarak tanımlanmıştı bu yüzden demokratik ya da Yahudi akademisyenlerin bir çoğu yurt dışına kaçmaya başladı (Shirer, 1970: 778). 
Öğretmenlerin ise meslek hayatına devam edebilmesi için Nasyonal Sosyalist 


Öğretmenler Birliğine katılması zorunluydu (Fischer, 2020: 480). 


Eğitimin temel amacı ilerleyen zamanlar için yeni seçkin kişileri oluşturmaktı. 
Adolf Hitler okullarında gelecek vaat eden çocuklar yetiştiriliyor, siyasi eğitim enstitüleri askeri eğitimi geliştirmeyi hedefliyor düzen şatolarında ise yeni siyasi bürokratlar yetiştiriliyordu (Overy, 2008: 21). Nazi anlayışının getirilerine göre gençleri şekillendirmekten ise kısmen askeri özellikler gösteren Hitler gençliği sorumluydu (Shirer, 1970: 780) Hitler gençliğine çocuklarının katılmasını istemeyen aileler hapis cezalarına çarptırılıyordu (Shirer, 1970: 783). Hareketin coşkusu 
özellikle gençler içerisinde heyecanla karşılandı (Fischer, 2020: 298). Örneğin 1933 
yılında Alman öğrenciler Berlin Meydanı da dahil olmak üzere birçok meydanda ülkesel başarısızlığa neden olduklarını düşündükleri bir çok bilim insanın eserlerini yaktılar (Shirer, 1970: 744). Daha sonra yasaklanan bu kitapların satımı da Goebbels tarafından yasaklanmıştı (Overy, 2008: 269). 


2.4.3 Hukuk 


Hukuk devletindeki kurallar hem yönetileni hem de yöneteni kapsar (Çınar, 


37 


2019: 28). Hukuk devletinin amacı yönetenlere karşı yönetilenlerin haklarının korunmasıdır (Çınar, 2019: 32). Hitlerin Almanyası liberal ilkeler açısından bir hukuk devleti değildi ancak bu hukuksuz uygulamalar gerçekleştirildiği anlamına gelmez. Hitler demokratik bir sistemde seçimle iktidara geldiği için hala hukuk aktifti. 
Bu yüzden uygulayacağı terörü hukuksal çerçevelere oturtmak zorundaydı ve bu doğrultuda bireyi haklarından yoksun bırakacak kanunlar çıkarılmaya başlanarak insanların sindirilmesi başlamıştı (Overy, 2008: 14). Kısacası hukuk, Nasyonal Sosyalistler tarafında şekillendirilerek dönüştürülmüş ve refim için iyi ve kötüyü 


belirleyip kötüyü ödüllendirmenin bir aracı haline gelmişti (Overy, 2008: 217-220). 


Devlete karşı işlenen suçlara bakan Nazi mahkemesi ise siyasi davalara bakan Sondergericht mahkemesi idi (Shirer, 1970: 739). Hakimlerin Hitler adına yemin ettiği bu adalet sisteminde (Shirer, 1970: 666) tutuklanma kararları gestapo tarafından keyfi bir şekilde verilebiliyordu (Overy, 2008: 146). Emniyeti sağlamak adına Schutzhaft kavramı ile önleyici gözaltı uygulamalarıyla iktidar, keyfi tutuklamalar için kılıf bulmuştu (Shirer, 1970: 835-836). Gestapolar toplum hayatını her yönüyle denetleyebilen sözleri neredeyse Hitler kadar geçerli olan oluşumdu ve mahkemeler dahi gestapoyu denetleyemiyordu çünkü bütün sistem tek bir anlayış için oluşturulmuştu (Shirer, 1970: 835-836). Hukuk profesörü Carl Schmitt de hukuk yapısı hakkında kararları veren kişinin lider olan Hitler olduğunu belirtmişti (Overy, 2008: 218). Bu şartlar altında hukukçuların denetiminin kolaylaşması için mesleklerini devam etmek istiyorlarsa nasyonal sosyalist hukukçular birliğine 


katılması zorunluluğu getirdi. (Overy, 2008: 218). 
2.4.4 Muhalefet 


Hitler Kavgam'da Katolik kilisesine ırk meselesini anlayamamalarından ötürü kin güttüğünü söylemektedir. Hükümete geldiğinde çıkarılan kanun ile Katolik kilisesinin mensuplarını ve birimlerini dağıtmaya başladı (Shirer, 1970: 726). 
Kilisenin iktidar nezdinde hiçbir tehdit oluşturmaması için öncelikli olarak Katolik kilisesine bağlı okullar kapatıldı (Frei, 2005: 125). Uzun Bıçaklar gecesinde Katolik kilisesinin mensupları da nasibini alarak (Caplan, 2012: 139) 24 Haziran'da ise Katolik kilisesinin mallarına el konuldu (Shirer, 1970: 601). Kiliseyi yok etme çalışmaları için Almanya'da partinin en üst otorite olmasına karşı çıkan 7000 papaz tutuklandı (Overy, 2008: 211). Katolik kilisesinin rahipleri küçük çocukları taciz 


etme suçlamasıyla ahlak mahkemelerinde yargılanarak kilisenin gücü eritildi (Caplan, 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2012: 139). 


Hindenburg'un ölümüyle Hitler cumhurbaşkanlığı makamını kaldırarak kendisini Führer ilan etmiş ve askeri gücün sağlam bir iktidar için önemini bildiği için askeri birliklerine kendisine bağlılık yemini ettirmişti (Shirer, 1970: 703). Hitler ilk iş olarak fikir ayrılıklarına düştüğü önemli askeri güce de sahip olan Röhm'ü ve diğer 


tehdit unsuru olan askerleri Uzun Bıçaklar Gecesi”nde öldürtmüştü (Overy, 2008: 49). 


Hitler yönetimi 1933 yılında seçilmesinin ardından kendisi gibi düşünmeyen bütün kurumların tasfiyesine başlamıştı (Shirer, 1970: 593). Enabling Act yasası ile bireyin tüm demokratik hakları elinden alındı ve ardından siyasi partiler kapatıldı (Griffin, 2014: 170). Komünist parti lideri iddianame hazırlanmadan tutuklandı. Halk mahkemeleri ve normal mahkemelerde binlerce insan vatana ihanet suçundan haksız 


yere infaz ediliyordu (Öymen, 2011: 154). 


Almanya”daki sol grupların kendi içerisinde bölünmüş olmalarından dolayı tek seslilik ortamı sağlanamıyordu (Overy, 2008: 243). Buna rağmen sol muhalefet tekrar faaliyette bulunmaya çalışsa da gestapo tarafından deşifre edilerek hapis cezasına, toplama kamplarına yollandılar ya da sürgün cezasına çarptırıldılar (Caplan, 2012: 107). Cezaya çarptırılanlar sadece komünistler veya Yahudiler değildi. Hitler”in vaatlerini gerçekleştirmemesine dair eleştiride bulunanlar da kısa süreli hapis cezasına 


çarptırılıyordu (Caplan, 2012: 121). 


Bu gelişmeler, yapılan uygulamaların ilk bölümdeki şiddet, terör ve tahakküm oluşturma bağlamlarında özellikleri sıralanan totaliter sistem uygulamalarıyla 


doğrudan örtüşmektedir. 
2.4.5 Saf Irk ve Pan-Germen Politikası 


Hitler”e göre ırkçı devlet, tarihi ırk bazında yeniden yorumlayarak yazmalıdır. 
Hitler”in saf irk anlayışının nitelikleri özellikle Kavgam”ın 11. Bölümünde görülmektedir. Saf ırk anlayışının temel dayanağının görünüşteki farklılıklarda değil ırksal vasıfların benzerliklerinde olduğunu söyler (Hitler, 2018: 477). Yani ırkçılığın {етеп biyolojik ırkçılığa dayanıyordu (Mazovver, 2014: 277). Nazi yönetimini destekleyen hukukçular da devletin çıkarı için ırk unsurunun en önemli etkenlerden 


biri olduğunu onaylamışlardı (Shirer, 2003: 773). 


Saf ırkın mensuplarının fiziksel durumlarındaki dinamiklik oldukça önemliydi. 


Hitler Alman gençlerin vücutlarını nasıl iyi tutmaları gerektiğini söylemiştir. Nazi 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Almanyası”nda Hitler gençliği eğitim derslerinin yanında dinç ve kuvvetli bir görünüm için spor dersleri de alıyordu. Verilen spor dersleriyle gençliğin zinde bir görünüme ulaşarak Alman ırkına yakışır bir görüntüde olması hedefleniyordu (Asma, 2017: 107). 10-18 yaş aralığında olan Genç kızlar ise Alman Kız Birliği'ne katılıyordu. Bu birliğin kızlardan temel beklentisi, saf alman ırkını mensup erkeklerle evlenerek sağlıklı saf yeni alman vatandaşları dünyaya getirmeleriydi (Akarcalı, 2003, 109). Saf ırkın oluşturulması ve Yahudilerle olan evliliklerin engellenmesi için evlilik yasaları da çıkarılmıştı (Friedlander, 2016: 183). Doğumların teşvik edilebilmesi adına ise çocuklu ailelere sosyal yardımlar yapılıyordu (Caplan, 2012: 96). Sağlıklı Alman vatandaşı tanımlamasına uymayan ya insanlar kısırlaştırılıyor ya da toplama kamplarına yollanıyordu (Caplan, 2012: 96). Ayrıca zihinsel ve bedensel hastalığı bulunan insanların kısırlaştırılması için Kalıtsal Hastalığı Olan Nesillerin 


Önlenmesine İlişkin Yasa çıkarılmıştır (Friedlander, 2002: 578). 


Engelliler, askerlerin hastane bakımlarını aksattıkları gerekçesiyle toplama kampına gönderildiler (Caplan, 2012: 28). 80 bin'e yakın engelli insan bu politikalardan ötürü öldürüldü (Overy, 2008: 189). Öldürülen kurbanların beyinleri incelenmek için nörologlara yollanıyordu (Lapon, 2016: 71). Hastalıklı insanlar bu öjeni (irk ıslahı için sağlık gibi gerekçelerle çeşitli grupları dışlama ya da ortadan kaldırma) politikaları sonucunda bu şekilde toplumdan ayrıştırıldığı gibi sağlıklı insanların sağlık kontrolleri ise devamlı yapılıyordu (Overy, 2008: 186). 


Saf ırk politikasının temelleri /ebensraum (yaşam alanı) teorisine dayanır. 
Germen ırkının daraltılan yaşam alanını genişletmek üzerine kurulu bu teori doğrultusunda birçok yer işgal edilmişti. İşgal edilen yerlerden biri Polonya ydı. İşgal edilen yerlerde Polonyalılar ve Yahudiler evlerini terk ettirilerek Alman vatandaşları yerleştiriliyordu (Mazower, 2014: 287). İşgal edilen Polonyalı vatandaşların malları yağmalanarak ellerinden alınıyordu (Shirer, 1970: 1191). Polonya'daki işgal sırasında Almanların kalitesinin tespit edilebilmesi için Alman Halkı Listesi uygulaması yapılmıştı. Bu uygulama Polonya'da Alman derneklerine üye olanlar ve Almanca konuşmaya devam etmiş kesimlerle, Alman olmayanlarla evlenenleri ve Almanya'ya karşı eylemlerde bulunanları tespit edip gruplandırmayı kapsıyordu (Mazower, 2014: 292). Merkezi Göçmen Bürosu ise bunun için beden ırk zeka denetimini başvuran 


kişilere yapıyordu (Mazower, 2014: 287). 
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İşgal edilen bölgelerde kalan halkın dönüştürülmesi için okullara Alman öğretmenler atanarak insanların kendi dillerinin kullanımı yasaklanıyor ve Almanca ana dil haline getirilmeye çalışılıyordu. Buna yardımcı olacak yollardan biri ise Almanca kurslarının açılmasıydı (Mazovver, 2014: 310) Pan-germen politikalar için yapılan diğer şeylerden biri de Polonya"da yetimhanede kalan çocukların 


Almanya'daki Alman aileler tarafından evlat edinilmesiydi (Mazower, 2014: 326). 


Saf irk oluşturma ve yaşam alanını genişletme eğilimleri, totaliter sistemin sadece kısa süreli ve o güne yönelik uygulamaları değil, geleceğe yönelik kapsamlı ve kimi zaman geri dönüşü olmayan eylemleri hayata geçirdiğini gösterir. 
Gerçekleştirilen bu sterilizasyon ve öfeni politikaları Holokost”un yaşanmasına neden 


olmuştur. 
2.4.6 Yahudiler ve Toplama Kampları 


Yahudilerin tarihsel süreçte farklı ayrımcılık uygulamalarına maruz kaldığı bilinir. Hitler refiminin de düşman tehdidi olarak belirlediği ve refimin şiddetinden en çok zarar görmüş grup, Yahudiler olmuştur. Hitler”e göre Yahudiler, Almanların refahının tehdidiydi ve bu yüzden Yahudiler için öncelikli olarak depolitizasyon sürecinin başlatılması gerekliydi. Almanya”da Hitler dönemindeki uygulamalar ilk olarak Yahudilerin maddi gücünün düşürülmesi için Alman halkının Yahudilerle ticaret yapmasının yasaklanmasıyla başladı. Bu karara uymayıp Yahudilerle ticaret ya da farklı ilişkilerde bulunan Almanlar baskı altına alınıyordu (Caplan, 2012: 128). 
1934'lü yıllarda artık Yahudiler kamusal alandan uzaklaştırılmış bu doğrultu da basın özgürlüğü ortadan kaldırılmış ve hâkimlerin bağımsız karar almaları yok edilmiştir (Shirer, 1970: 634). 1935 yılında çıkarılan Nurenburg Kanunları ile Yahudilerle evlenmek yasaklanmış ve Yahudiler vatandaşlık konumundan çıkarılmıştır. 
Vatandaşlık konumundan çıkarılan Yahudilerin her alandan tecridi böylelikle başlamış oluyordu (Shirer, 1970: 722). Kristal gece ile Yahudilere ait alanlara saldırıldı ve toplama kaplarına yollandı (Öymen, 2011: 180) Almanya'dan göç etmek isteyen Yahudiler ise yüksek göçmen vergilerini ödemek zorunda kalıyorlardı (Frei, 2005: 194). 1943 yılından sonra Almanya'daki bütün Yahudiler tamamen vatandaşlıktan çıkarıldı (Frei, 2005: 202). Yahudilere yapılan baskıların yurt dışı kamuoyundan gizlenmesine özellikle dikkat ediliyordu. Örneğin 1936 yılında yapılan Berlin Olimpiyatları öncesinde Yahudiler giremez ifadeli tabelalar asıldığı yerlerden 


kaldırıldı. Amaç mutlu bir Alman toplumu algısını dünyaya empoze etmekti (Shirer, 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1970: 721). 


Toplama kamplarındaki insanlar kategorilere ayrılıyordu. İlk grubu yaşlılar, çocuklar ve çalışmaya elverişsiz kişiler oluşturuyordu. İkinci grupta ise çalıştırılabilecek kişiler vardı ve ucuz iş gücü bu insanlardan sağlanıyordu. Üçüncü grubu ise öjeni kavramının muhatapları olan farklı genetik yapılara sahip insanlar oluşturuyordu ve bu insanlar bilimsel deneylerde kullanılıyordu (Holokost ve Sistematiklik, 2008: 21). Yahudiler, Hitler rejiminin asıl yok edilmesi gereken unsuru olarak görülmekle birlikte onların yanı sıra engelliler ve Çingeneler de tehdit algısının hedefinde olduğu için toplama kamplarına yollandı (Mazovver, 2014: 573). Rejim için aynı zamanda homoseksüeller evlilik kurumunun değerlerini sarstığı için seks işçileri de toplumda yozlaşmaya neden oldukları toplama kamplarına gönderiliyordu (Caplan, 2012: 95). Fransa'nın ilhakı gerçekleştirildikten sonra Fransızca konuştukları duyulan insanlar da bu toplama kamplarının kapsamına girdiler (Mazower, 2014: 298) Hitler'in Çekoslovakya saldırısının ardından çek esirlerin durumu konusunda da onları 


kampta köle olarak çalıştırma kararı aldı (Shirer, 1970: 1183). 


Toplama kampına gönderilen mahkumların kamptan çıkışları genellikle mümkün olmuyordu çünkü mahkumlar ölene kadar en ağır işlerde çalıştırılıyorlardı ya da gaz odalarında imha ediliyordu (Öymen, 2011: 155). İmhasına karar verilen insanlar, gaz odalarının girişinde hamamlar yazdığı için öldürüleceklerini anlamazlar bunun yerine vücudundaki mikroplardan kurtulacaklarını düşünürlerdi (Shirer, 1970: 1222). Toplama kampında yaşanan bu olaylar elitler dışında herkesten sır gibi saklanıyordu. Yurtdışından gelen gözlemcilerin askeri kurumlara ve toplama 


kamplarına girmesi yasaklanmıştı (Shirer, 1970: 720). 


Son çözüm olarak adlandırılan Avrupa'daki tüm Yahudilerin imhasında 6 
milyona yakın insanın öldürüldüğü tahmin edilmektedir (Shirer, 1970: 1233). Hitler döneminin bitmesi ardından görülen doktorlar davasında cesetler üzerinde deneyler 


yapan doktorlar ise yargılandı (Shirer, 2013: 1235). 


1944'e gelindiğine savaşın kaybedileceğinin anlaşılmasıyla toplama kampları Himmler'in emriyle yıkılmaya başlandı (Mazower, 2014: 570). Kan, yetenek ve savunma güdüsünü yetenek olarak gören Hitler'in (2016a: 3) nefret politikasının sonuçlarını Alman halkının öğrenmesi onun ölümünden birkaç hafta sonra olmuştur 


(Overy, 2008: 84). Kamplar içerisinde yaşananların detaylarının ortaya çıkması ise 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savaşın sonrasında gerçekleşti (Shirer, 1970: 840). Bilindiği gibi, bu konu, sinema уе edebiyat gibi alanlarda ortaya konan sanat eserleriyle birlikte, 1945 sonrası dönemde 


Nazizm ve faşizm karşıtı görüşlerin oluşmasında fazlasıyla öne çıkarıldı. 
2.4.7 Halk Kontrolü 


Birinci bölümde belirtildigi gibi, totaliter sistemler sürekli olarak dayatılan korkuya ve baskıya dayanmaktadir (Ors, 2009: 510). Alman halkının bu baskıcı rejimi kabullenmesinin nedeni olarak Alman aile yapısının temelinde de otoriter ilişkiler bulunması gösterilir. Gestapo ve emniyet polisi halkın kontrol edilmesindeki en etkili oluşumlardı. Bu oluşumlar toplum içerisinde Nazizm karşıtı insanların gözetlenmesi ve cezalandırılması için kullanılıyordu (Pozhidayeva, 2011: 135). Halk içerisinde ise bu kontrol ihbarcılar vasıtasıyla sağlanıyordu. İhbarcı insanlar ve polis arasında bir antlaşma vardı (Overy, 2008: 16). Nazi Almanyası”nda yapılan toplum araştırmaları ve Goebbels"in günlükleri insanlar içerisinde muhbir ve ispiyoncuların olduğunu kanıtlamaktadır (O’Shaughnessy, 2020: 75). Baskıya dayanan kontrolün bir diğer yöntemi ise insanların kişisel zevkleri doğrultusunda kurulmuş kulüpler de dahil olmak üzere dini ve kültürel bir çok kuruma müdahalede bulunarak kapatılması ya da dönüşüm geçirmesini sağlamak olmuştur. Halkın tepkisinin bu yaşananlar karşısında ne olduğuna dair raporlar aylık olarak Goebbels'e iletiliyordu (O”Shaughnessy, 2020: 103). Halk içerisinde yaşanan memnuniyetsizlikler ise Goebbels tarafından yürütülen birlik kampanyasıyla engellenmeye çalışılıyordu (Frei, 2005: 15). Sisteme karşı tehdit düşüncelerinin yatıştırılmasında kontrol ve korkutma birlikte işliyordu. Halkı korkutmanın yollarından biri olarak Goebbels bir oyunda Hitler'e suikast yapmaya çalışan insanların cezalandıracağı mahkemede suçluları sefil bir halde getirmiştir burada verilmek istenen mesaj açıktır: Böyle bir teşebbüsünüzün olması durumunda 


sizin de geleceğiniz hal bu sefalettir (O’Shaughnessy, 2020: 167). 


Nazi partisine katılanların hepsi Nazizm'i benimsediği için katılmıyordu. 
Gündelik hayattaki Nazi baskısından kurtulmak isteyenler ya da mali kaygı çekenlerde bu partiye katılıyordu. Hitler döneminde ekonomik ve askeri bir düzeliş söz konusuydu bu durum ise halkın desteğinin devamını getirmesine neden oluyordu 


(Caplan, 2012: 84). 


Bu bölümde aktarılan, Hitler dönemindeki Almanya’ya dair bu temel tarihi 


gerçeklerin ve genel çerçevenin gösterdiği nokta, totaliter sistemin demokratik 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unsurları kullanarak nasıl oluşturulabildiğidir. Ekonomik kriz, liberal demokrasinin krizleri, tarihsel ve kültürel öğelerin birleşimiyle beraber Nazizm, totaliterliğin tipik bir örneği haline gelmiştir. İdeoloji parti, lider ve kitlesel mobilizasyon (seferberlik) eksenlerinde halkın gücü, totaliter sistemin kurulmasında yeniden kurgulanmış ve demokratik bir sistemden uzaklaştırılarak sadece bugünün değil gelecek nesillerin de kontrol altına alınmasına yönelik uygulamalara dönüşmüştür. Dolayısıyla diktatörlük ya da otoriter bir tabirin ötesine geçerek totalitarizm olgusunun oluşturulmasında 


etkili olmuştur. 


Bir sonraki bölümde bu uygulamaların farklı bir tarihsel kültür ve siyasal 


düşünce etrafında nasıl benzer süreçler yarattığına dair bir çerçeve çizilecektir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TOTALİTARİZM VE KOMÜNİZM: STALİN DÖNEMİNDE SSCB 


Çalışmanın ilk iki bölümündeki kavramsal ve tarihsel örnekler, bu bölümde Joseph Stalin yönetimindeki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) üzerinden devam ettirilecektir. Benzer şekilde lider, ideoloji, parti ve toplumsal tahakküm konu başlıkları altında gerçekleştirilen totaliter sistemin temel unsurları 


aktarılacaktır. 
3.1 İDEOLOJİ: STALINIZM 


SSCB'nin rejimin temel ideolojisi Marksizm'dir (Gürkan, 1965: 163). 
Devrimi gerçekleştiren Komünist Parti belli bir çıkarı savunduğundan Partinin dinamik sınıfı Marksizm'de olduğu gibi proletarya'dır (Zinovyev, 1991: 35). 
Devrimde proletarya sınıfının diktatörlüğünün zorunlu koşul olmasının sebebi ise işçi sınıfının üretim sistemi içerisinde yer alan emekçiler olmalarından ötürüdür (Stalin, 2018: 30). Ancak SSCB”de ve özellikle Stalin döneminde emekçilerin bu düşünsel çerçevedeki rolü oldukça tartışmalıdır. Aşağıda değinilecek olan kitlesel mobilizasyon kısmında bu detaya tekrar geri dönülecek olsa da burada vurgulanması gereken nokta, Rusya'nın sanayileşmiş bir toplum olmaması, feodal bağların hala güçlü olması ve büyük oranda köylülüğe dayanan bir toplumsal yapısının olmasıdır. İşçi sınıfı öncülüğünde değil parti liderliğinde başarıya ulaşan devrim sonucunda, Marx'ın öğretilerinin nasıl anlaşılacağı ve uygulanacağı konusunda geniş bir literatürü 


oluşturan kapsamlı tartışmaların olduğu bilinmektedir. 


Lenin ve devamında Stalin'in Marksizm yorumları, işçi sınıfının kendiliğinden ya da sendikalar aracılığıyla tabana dayanan bir bilinçlenme ve hareket süreci ile değil yukarıdan bir elitin yönetimiyle onlara bilinç aşılanması gerekliliğidir. Marksizmin bilimsel bir formunun oluşturulduğu iddiası, bu yorumun Batı Marksizmi'nden farklı olarak Ortodoks Marksizm olarak nitelendirilmesine neden olmuştur (Anderson, 


2011). 


Lenin'in ölümünün ardından Stalin ile birlikte ideolojik öğreti değişime uğrayarak Stalinizm olarak adlandırılan ideoloji topluma dayatılmaya başlandı. Stalin “tek ülkede sosyalizm” doktrini (Fırat, 2020) çerçevesinde, Rusların sosyalizmin inşasında öncü ve kendilerine yetebileceklerinin belirterek tek ülkede sosyalizmin 


gerçekleşmesini yeterli görerek artık SSCB'nin yükselişinin yolları aranmaya 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başlanıyor ve insanların vatanseverlik duygularını da bu şekilde harekete geçiriyordu 


(Carr, 2015: 134). 


Stalin'in Lenin'den farklı düşündüğü diğer bir konu milletler mevzusuydu. 
SSCB, 12 Cumhuriyetten oluşan bir birlik olarak içinde farklı etnik unsurları barındırmaktaydı. Stalin”e göre önemli olan tarihsel koşulların getirileridir ve bu nedenle self determinasyon uygulamasına katılmamaktadır (Jukov, 2013: 33). 
Milliyetçilik noktasında asıl dikkate alınması gereken şartın milliyetçiliğin ırksallığa dayanan bir biyolojiden oluşan birlikteliğe değil, ortak dil ve kültürden kaynaklanan bir birlikteliğe dayanması şartıdır (Overy, 2008: 394). Bu noktada Stalin'in önem vurgusu yaptığı düşünce Sovyet vatanseverliğiydi (Overy, 2008: 399). Ekonomik sömürü ve üretim araçları odaklı gelişen klasik Marksizm”de yer almayan toprağa ve vatana bağlılık vurguları, devlet kontrolünde baskıcı bir sosyalizm anlayışının güçlenmesine neden olmuştur. Böylece Stalinizm ile işçi sınıfı eksenli bir sosyalizmden ziyade partileşmiş devletin kontrolündeki bir sosyalizm düşüncesinin doğması, bu görüşün ayrı bir ideoloji gibi adlandırılmasını sağlamıştır. Özellikle aşağıda değinilecek olan yeni anayasa ve ekonomik programlarla beraber, Stalinizm 


düşüncesi güçlendi. 


Mevcut ideoloji doğrultusunda halkı dönüştürmeye çalıştığı için SSCB milliyetçiliğe dayanan bir birlik değil ideolojik bir devlettir. Birliği İdeolojiye dayandırarak sağlamaya çalışan çok uluslu devlette milliyetçi hareketlerin olma potansiyelinden ötürü Stalin ile birlikte milliyetçilik konusuna dair yaptırımlar uygulanmaya başlandı. 1936 sonrasında birliklerin kendi kültürlerine geliştirme hakkı reddedilerek (Jukov, 2013: 200) tüm milletlerde ortak bir dilin oluşturulması adına Rusça ön plana çıkmaya başladı. Stalin döneminde oluşturulmak istenen milliyetçilik anlayışı halk kavramı üzerine temellenmiştir. Örneğin halk dostu-halk düşmanı gibi tanımlamalar insanları milliyetçilik anlayışını yansıtıyordu (Khairmukhanmedov, 


2007: 157). 
3.2 LİDER: JOSEPH STALIN 


Gürcistan”da doğan Joseph Stalin, dindar bir aile yapısına sahiptir ve lise yıllarında devrimci hareketle tanışarak devrimci faaliyetlerde bulunmaya başlar (Iberieli, 2017: 17). Gençlik döneminde Marksist yazılardan ve Lenin'in eserlerinden 


etkilenen Lenin Bolşevik Partisinde yer alarak devrimlerde önemli roller oynadı 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(Kotkin, 2018). 1917 gerçekleşen devrimin ardından Lenin, Stalin"in Gürcü olmasından dolayı ona ilk görevi olan milliyet işleri halk komiserliğini verdi (Tukov, 2013:34). Stalin 1917 yılında 7 kişilik politik büroda yer aldı ve partinin liderleri arasında ismini yer aldırarak Parti hakkındaki önemli kararlarda paya sahip oldu. 
(Overy, 2008: 21). Lenin'e yakınlığı ile bilinen Stalin'in 1920'li yıllarda Lenin'in hastalanması ve bunun ardından vefat etmesinden ötürü partinin genel sekreteri olmuş ve böylece parti içerisinde gücü yakalamıştı (Carr, 2015: 119). 1925 yılında yapılan on dördüncü parti komitesi ile iktidara giden yolunu sağlamlaştıran Stalin (Carr, 2015: 180), Sovyetler Birliği tarihinde güç imkânlarını bu kadar eline geçirebilen ve Komünizmi Rusya'daki kalıcı yönetim şekline dönüştüren liderdir (Gürkan, 1965: 


174; Getty, 2016; Görgen, 2021). 


Lenin'den sonra partinin lideri olarak kabul edilen Troçki, Stalin”e göre daha öne çıkan isimlerdendi. Troçki ile girdiği mücadelede görüldüğü gibi, Stalin'in iktidarı ele alışında izlemiş olduğu en önemli yol, parti içi fraksiyonlardan kişilerle ittifak oluşturup rakiplerini yenmek ve sonucunda bu kişileri ortadan kaldırmaktır (Akçabaş, 2022: 108). Aşağıda parti ile detaylarda yeniden belirtileceği gibi, Stalin Parti'yi kontrol ettikten sonra Politbüronun ve Sekreterya'nın toplantılarına başkanlık ederek toplantılarda alınan kararlara onay verme yetkisine sahipti (Jukov, 2013: 72). 
Stalin elindeki bu gücü kullanıp 1926 yılında işbirliği yaptığı kişileri Politbürodan ihraç ederek kendi görüşünün temel görüş olması önündeki engelleri de kaldırmıştı (Jukov, 2013: 43). Toplamda Stalin'in kurmuş olduğu totaliter rejim, kişi kültü, sosyalist gerçekçilik, büyük terör ve sosyal-iktisadi politikalar gibi alt başlıklarla incelenmiştir (Akçabaş, 2022: 115). 


Stalin Sovyetler Birliği'nin lideri olarak temel görevinin Lenin'in devrimini korumak olduğunu söyleyerek kendi liderlik kültünü inşa ederken Lenin'den de oldukça yararlanmıştır (Overy, 2008: 94). Lenin'in yanında Stalin'in de fotoğrafları yer aldığı afişler Birliğin her yerinde yayınlanıyordu (Carr, 2015: 243). Stalin'in sadeliği seven gösteriş yapmaktan uzak biri olduğu vurgulanmıştır (Overy, 2008: 93). 
Halk önüne çıkmayı çok fazla sevmediği ve ilk dönemlerinde Parti içerisinde de sahip olduğu nitelikler yönünden geri planda olduğu belirtilmiştir (Akçabaş, 2022: 106). 
Daha sonraki dönemde de Stalin'in halktan biriymiş gibi sunulmasının diğer bir yöntemi Hitler kültünün oluşturulmasında olduğu gibi fotoğraflardı (Overy, 2008: 96). Edebi nokta da birçok yazar ve şair, Stalin'i yücelten şiirler yazıyordu 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(Yemelyanov, 2013: 77). Ülkenin dört bir yanındaki sokaklara caddelere veriliyordu (Overy, 2008: 100). Stalin her ne kadar kişi kültürüne gereksiz ve abartılı tapınmayı anlamsız bulsa da bu kültür gerekliliği ve halk içerisindeki sevginin yayılabilmesi için 


yaşananlara tepki göstermiyordu (Yemelyanov, 2013: 81). 


Stalin”in yarattığı bu imge, partinin kitlesel gücü ve örgütlenme biçimi devreye sokularak gerçekleştirilmiştir. Marksizm”e Lenin”i kattığı örgütlenme ve liderlik biçimlerini Stalin radikal biçimde devam ettirerek Stalinizm”i yaratan bir 


çizgiye dönüşmüştür. 
3.3 PARTİ: KOMÜNİST PARTİ 


Partinin kuruluş süreci genel hatlarıyla belirtilmek gerekirse, Lenin'in devrimcilerin tek sesliliği için “Halkın Dostları Kimlerdir?” isimli yazdığı kitap başlangıç noktası olarak gösterilebilir. Devamında dağınık Marksist derneklerin birleşerek bir işçi partisi kurması gerektiğini belirtmiştir (Stalin, 2018: 39) ve bunun sonucunda 1895 yılında Lenin, İşçi Sınıfının Kurtuluşu Uğrunda Savaşım Birliği adı 
altnda tüm Marksist çizgideki işçi örgütlerini birleştirdi (Stalin, 2018: 34). 1902 
yılları itibariyle yaratılan tek seslilik ortamında işçilerin hakları konusunda bilinçlenmesiyle grevler çoğalmaya başlamış ve işçi sınıfı arasındaki bilinç bağı kurulmaya başlanmıştı (Stalin, 2018: 48). İşçi sınıfı arasındaki kollektivizasyonun güçlenmesine bağlı olarak 1903 yılında yapılan 2. Kongre ile Sosyal Demokrat Parti kuruldu (Stalin, 2018: 68). Oluşturulan bu partinin temel ideolojisi diyalektik materyalizmdir (Stalin, 2018: 145). Partinin temel iddiası ise bütün halkın çıkarı için 


var olmalarıdır (Stalin, 2018: 108). 


Toplum içerisinde devrim bilinci yayılmaya başlamıştı fakat devrimin ne şekilde olması ve izlenilecek yöntemlerin ne olmasına dair yaşanan fikir ayrılıkları sonucu 1905 yılında Cenevre'de yapılan konferanslar neticesinde Bolşevikler ve Menşevikler arasında güç ayrımı ortaya çıktı (Zinovyev, 1965: 154). Lenin'in ise Partide yaşanmasını istediği gruplaşma temel olarak iki grubun varlığına dayanıyordu. 
Bunlardan ilki sadece devrimle ilgilenen profesyonel devrimciler ikincisi ise parti 


oluşumları içerisinde yer alacak parti üyeleridir (Stalin, 2018: 55). 
3.3.1 Parti Yapısı ve Üyelik 


Lenin'in ölümünün ardından Stalin dönemiyle birlikte parti de birtakım 


dönüşümlere uğradı. Stalin öncelikli olarak muhalefeti yok etmeye girişmişti bunun 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sebebi olarak ise Lenin"n hastalandığı dönemde yazdığı Vasiyet mektubunda Stalini 
genel sekreterlik için onaylamaması iddiaları gösterilmektedir (Overy, 2008: 16) 1921 
yılında muhalif görüşlerin tamamen yasaklanması sonucu muhalif görüşlere devam eden insanlar devlete ihanet suçlamasıyla yargılanıyordu dönüşebiliyordu (Carr, 2015: 185). Yukarıda belirtildigi gibi, muhalefetin tamamen susturulup Stalin”in tek güç olmasıyla birlikte parti ve devlet özdeş bir hale gelmeye başlamıştı ve partinin gücü, 


liderin gücünün gerisinde kalmıştı (Overy, 2008: 131). 


İşçi sınıfının rehberi niteliğini gösteren partinin (Stalin, 2018: 56) teşkilatlanmasının temelinde hücreler vardır. Bunlar halk içinde sistem lehine çalışmalar yaparak toplumu denetlerler ve siyasi hayata dair düşünceler geliştirirlerdi (Gürkan, 1965: 193). Partiye olan üyelik sayısının artmasıyla hücreler temel Parti örgütlerine dönüştürüldüler. Bu komitelerin ilgilenmekle sorumlu oldukları alanlardan diğerleri propaganda, kültür ve kitle yoklamasıydı (Getty, 2016: 217-225). Bunlarla birlikte bölge ve şehir yapılanmaları da mevcuttu; bunların görevleri ise üye kaydı 


almak ve diğer örgütlerin isteklerini merkeze iletmekti (Overy, 2008: 116). 


Stalin bürokrasiye kendi güvendiği isimleri yerleştiriyordu (Overy, 2008: 32). 
Liderlerin yakınlarında bulunan nispeten güvenilir insanlardan oluşmuş bu insanlar anlarda da devreye giriyor alınması zorlayıcı olan kararları alıyordu (Overy, 2008: 874). Parti'nin görevlerinden biri devlet kurumlarına yapılan atamaları kontrol etmekti (Carr, 2015: 243) Yasama ve yürütme organlarında çalışacak görevlileri seçiyordu ve 


çalışmaya başlayabilmesi için partinin Stalin'in onayı şarttı (Furr, 2012: 214). 


Merkez komite sekreterliği bürokratik örgütlenmenin en tepesindeki oluşum olarak kongre delegelerin seçerlerdi (Overy, 2008: 130). Merkez komitesi ise kontrol komitesi ve merkez teftiş komitesinden oluşan partinin siyaset biçimine dair kararların verildiği oluşumdu. Partinin faaliyetlerinden sorumlu olan organ ise merkez kontrol komitesi idi (Getty, 2016: 289). Bu komitenin görevleri arasında kararnamelere dair onay ya da ret yönünde oy kullanmak ve Politbüro kararlarını oylamak vardı (Jukov, 2013: 73). 1934'te Merkez Komite sekreterlerinin görev dağılımı hakkındaki karar belgesi ile Parti ve Sovyet organları bütünleşti. Böylelikle Stalin'in iktidarı gittikçe güçlendi (Jukov, 2013: 74). 


1926'da kurulan siyasi yargısal işler komisyonu ile idam cezaları kararlarının 


onaylanması da Politbüro yönetimine geçti (Getty, 2016: 34). Politbüro artık Stalin ile 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birlikte birliğin yönetimindeki cumhuriyetler adına kararlar alırken devlet kurumu olmaya başlamıştı (Tukov, 2013: 42). Sorunlar ilerleyen zamanlarda Politbüronun gündeminin çok yoğun olmasından dolayı çok büyük bir mesele dışında artık 


Sekreterya”ya karara bağlanması için iletilmeye başlandı (Getty, 2016: 193). 


Bir diğer birim olan Yüksek Sovyet Prezidyumu devlet başkanlığını üstlenen oluşum niteliğindedir. Başkan ikinci başkan sekreter ve üyelerden oluşur. Görevleri ise seçimleri belirlemek, referanduma gitmek, milletlerarası anlaşmalara onay vermek, savaş Пап etmekti (Gürkan, 1965: 184). Yüksek Sovyet Prezidyumu kuvvetler birliği prensibinden ötürü yasama ve yürütme organlarının yetkilerine sahiptir (Tanilli, 2017: 201). En üst yasama kurumu Emekçi Vekilleri Sovyetleri idi. 
En üst yürütme Kurumu SSCB halk komiserleriydi. Halk Komiserleri Meclisi ise bakanlar kurulu işlevi gören hükümetti (Gürkan, 1965: 185) ve bu oluşumların başında Stalin yoktu fakat muhalefet yapılanması olmadığı için bu kurumları denetleyecek herhangi bir denetim Kurumu da yoktu (Yemelyanov, 2013: 59). 
Yürütmeye bağlı olan Birlik geneli sanat faaliyetleri komitesi tüm sanat faaliyetlerinin kontrolünden sorumluydu. Bu şekilde kültüre dair faaliyetlerin tek bir merkezden kontrolü hedefleniyordu (Jukov, 2013: 200). Kültür ve Propaganda Şubesi ve Politbüro doğrudan Stalin'in denetimi altındaydı. Filmler devlet stüdyolarında çekiliyor ve Stalin gerek bulursa bazı kısımların değiştirilmesi gerektiğini belirtiyordu 


(Stalin, 2018: 168). 


Yetki olarak bu büyük kurumların altında ise Parti personelleri vardı Bu personellerin genel ismi Orgraspred idi. Görevleri Parti ve insanlar arasındaki bağlantıyı sağlamak, parti örgütlenmesine dair işlerden sorumlu olmaktı. Ayrıca Parti çalışanlarının konumlarına dair işlerden sorumlulardı (Getty, 2015 199). Köylerdeki kontrollerden gençlik birimleri sorumluyken, propaganda işlerinden partinin sadık üyeleri sorumluydu. Fabrika toplantılarıyla halkın iç düşman gibi konularda nabzı yoklanıyordu (Overy, 2008: 125). Aynı zamanda partililer köylere komünist öğreti öğretmek için gönderiliyordu (Yemelyanov, 2013: 20). 


Partiye girmek göründüğü kadar kolay değildi partiye üye olabilmek için işçi, kızıl ordu üyesi köylü veya ofis işçisi olma şartı vardı (Gürkan, 1965: 192). Bu şartları yerine getiren, parti görüşlerini kabul eden, partinin herhangi bir biriminde çalışan ve aidatlarını ödeyen bireyler partiye üye olabiliyordu (Gürkan, 1965: 191). Parti üyeleri 


aynı zamanda yüksek bir entelektüellik seviyesine sahip olmak zorundaydı (Overy, 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2008: 121). Okuma yazma bilmeyen insanların partiye kayıt için adaylıkları alınmıyordu (Overy, 2008: 122). Stalin döneminde yaşanan tasfiye süreci nedeniyle insanların özel yaşamları daha çok mercek altına alınmaya başlanmıştı. Bu durumdan dolayı, Parti"ye üye olmak isteyenler üyelik sürecinde öncelik olarak otobiyografi yazarak ideolojiye bağlı olduklarını kanıtlamak durumundaydı (Figes, 2011: 7). 
Yoğun bir denetim ile girilen parti üyeliğini kötüye kullanmak ihraç sebebiydi (Overy, 2008: 113). Suçlama maruz kalmış bir üye kendisini açıklamak yerine, Parti karşısında pişmanlığını dile getirmek zorundaydı (Figes, 2011: 74). 


Bolşeviklerin eşit toplum vaadi özellikle siyasi Bolşevik eliti bazında işe yarayamadı. Hareketin içerisinde ilk zamanlarından beri bulunan Bolşevik siyasi elitleri siyasi üst konumları halk tabanına kapatmıştı. Bu elitlerin ilişki ağları sosyalleşme ve evlilikleri genellikle kendileri arasında oluyordu (Getty, 2015: 89). 
Elit Bolşeviklerin ayrıcalıkları arasında farklı konumlarda Parti sekreteri olabilmek için partiye belli bir süre hizmet edilmiş olması gerekliliği şartı olduğundan bu konumlara daha rahat gelebiliyorlardı (Getty, 2015: 93) ve bu üst düzey siyasi kişiliklere herhangi bir Bolşevik yapısı emir veremiyordu bunun yerine yalnızca 


tavsiyelerde bulunabilirdi (Getty, 2016: 97). 


Partinin ulaştığı bu yoğun katmanlı ilişki ve görev ağı, Stalin'in gücü ile birleşmiş olsa da daha sonraki süreçlerde de devam etmiştir. Bu açıdan Stalin”le sınırlı kalmayan bir totaliter sistemin işleyişi sağlanabilmiştir. Bu noktada ideolojinin getirdiği kitlesel mobilizasyon düşüncesi de sistemin kurulmasında etkili bir rol 


üstlenmiştir. 
3.4 KİTLESEL MOBİLİZASYON 
3.4.1 İşçi Sınıfı 


Çarlık döneminde toprak köleliğinin kaldırılmasının ardından işçiler ve köylüler, emek ve iş gücü açısından sonucu zor duruma düşmüştü (Stalin, 2018: 18). 
Lenin Devrim sırasında halkın taleplerini “ekmek, barış ve özgürlük” sloganlarıyla özetlemiştir (Domenach, 2003: 276). Çar hükümeti ekonomik olarak kötü şartlar sunduğu dönemde ayrıca farklı milletlerin kültürlerini yaşatmasına da karşıydı (Stalin, 2018: 19) bunların sonucunda oluşan toplumdaki memnuniyetsizlikle ise işçi sendikaları kurulmaya başlandı (Stalin, 2018: 22). Sendikalar işçileri patronları 


karşısında haklarına dair bilinçlendiriyordu. İşçiler ve sanayiciler arasında ilk kolektif 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sözleşmenin imzalanmasıyla son bulunan Bakü"de yapılan grev, aynı zamanda 


devrimin yükseleceğinin göstergelerinden oldu (Stalin, 2018: 84). 


Bu ve diğer çeşitli olaylarla toplum içerisinde emekçi kesimlerde büyük bir huzursuzluk ve adaletsizlik hissi yükselirken Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Savaş sırasında halk içerisindeki hoşnutsuzluğun artmasıyla beraber işçiler ve askerler beraber ayaklanmaya başlayarak ayaklanma sonucunda çar rejimi yıktılar (Stalin, 2018: 35). 1917”de ise başlatılan ayaklanmalar sonucu Bolşevikler kongreyi tamamen ele geçirerek yönetimi de kazandı. Bolşeviklerin iktidara geldikten sonra yaptıkları ilk iş, Çar ailelerinin toprak ağalarının topraklarını işçilere köylülere devredilmesiydi 


(Stalin, 2018: 277). 


Feodal dönemin ayrımcı uygulamalarında uzaklaşmak ve emek eksenli yeni bir toplum kurmak hedefiyle çalışmak ve köylülüğün azaltılması temel hedefti. Ancak büyük oranda köylü olan toplumun çalışma ve üretim alışkanlıklarını değiştirmek kolay olmamıştır. Sovyet toplumunda işçiliğin geliştirilebilmesi adına kampanyalar başlatıldı. Kampanyalarda iyi işler için kurslar veriliyor ve iyi bir çalışma eğitimine sahip olan işçiler bulundukları alanın en iyi yerlerinde kalmaya hak kazanıyorlardı (Overy, 2008: 235). Yaratılacak yeni toplumun güçlü ve dayanıklı işçi rol modelleri olarak ise Donbass”taki maden ocaklarında çalışan madenciler seçildi. Bu madencilerin kırdıkları kömürlerin oldukça fazla olması insanlara isterlerse Sovyet halkının kısa bir süre içerisinde neler yapabileceğini göstergesi olarak sunuldu. 
Oduncular arasından yarım saatte 102 milyon kömür kıran A leksei Syokhonev işçilere 


örnek olabilmesi için kahramanlaştırılacak isim oldu (Overy, 2008: 193). 


Tüm toplumun çalışması hedeflendiği için kadınlar da çalışma hayatında oldukça aktifti ve hemen hemen her meslekte varlardı. Stalin"de çalışan bu kadınları yeni toplumun vazgeçilmez unsuru olarak görüyordu (Overy, 2008: 194). 5 yıllık Ekonomik kalkınma planının gerçekleşmesi için kadın işçiler de günde 12 saate yakın çalışmaktaydı. Yalnızca çocuklu kadınların ağır işte çalıştırılmaması öneriliyordu (Karakuş, 2019: 1587). Fabrikalarda çocuklu anneler için çocuk yuvaları ve tibbi destek imkânları vardı (Overy, 2008: 237). 


Proleterleşme süreci için yoğun ve zorunlu çalışma fikri, sosyalizmin özgürlük 


anlayışının çalışma ile eş tutulmasına neden olan yorumlara yol açacaktı. 
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3.4.2 NEP”ten Çıkış 


Birinci Dünya Savaşı”nın ardından devrimin gerçekleştirilmesi açısından Bolşevikler”in karşılaştığı bir diğer problem iç savaş oldu. İç savaşın büyümesinin temel sebebi ordunun savaşabilmesi için gerekli olan erzakın sağlanmasında yatıyordu. Köylüler erzakın sağlanması konusunda problemler çıkarmaya başlayınca iktidar, zengin ve orta halli köylüler ile fakir köylüler arasında bölünme yaptı. Fakir köylüler devrim adına gerekli gördükleri takdirde zengin köylülerin malına el koyabilecekti. Bu durum Almanlarla yapılan barış antlaşmasından ve kurucu meclisin dağıtılmasından rahatsız olan iç ortamın daha da karışmasına neden oldu. Karışık ortama dış devletlerin de müdahil olmasıyla savaş daha karışık bir hal aldı 


(Vernadsky, 2009: 368-370). 


İç savaşın yaşanmasının iktidara olumlu katkıları da oldu. Sovyet Hükümetinin otoritesi güçlendi ve emekçi kesimin desteğini alan Bolşevikler, 1920 yılında milli üretimi devlet tekeline geçirdi (Vernadsky, 2009: 381-382). Fakat iç savaşın sonunda ülke oldukça fakirleşmişti. Bu yüzden Yeni Ekonomi Politikası”na geçiş yapıldı. 
Politikayla birlikte bazı sosyalist temeller terk edilerek devlet kapitalizmine dayanan 


seri üretime geçildi (Vernadsky, 2009: 389-391). 


1921”de, partinin 10. Kongresinde kabul edilen Yeni Ekonomi Politikaları (Novaya Ekonomiçeskaya Politika, NEP), Stalin mutlak iktidarı içerisinde terk edilen bir politika olmuştur. Bu doğrultuda 1929 yılında yeni 5 yıllık kalkınma planının kabul edilmesiyle hızlıca bir ekonomik dönüşüm başlatıldı (Yemelyanov, 2013: 13). 
Temel gerekçe, sosyalizmin temeli olan proletarya diktatörlüğünün olduğunu fakat henüz ekonomik altyapının hazır olmadığını söyleyerek sanayileşmeye hız veren çalışmalar yapmaktı (Tukov, 2013: 43). Bir diğer neden de güçlenen Hitler Almanya”sı karşısında güçlenme ve ağır sanayiye dayalı silahlanmayı sağlamaktı. 
Yeni 5 yıllık planlama ile kişilere ait mülk çiftlikleri ortak çiftliklere dönüştürülüyordu. SSCB'nin durumu iyi köylülerinden olan tahıl fazlalıklarını ücretsiz bir şekilde teslim etmelerini bekliyordu, tahıllarının fazlasını teslim etmemesi 


durumunda da fazlalığın 5 katı ceza kesiliyordu (Yemelyanov, 2013: 15). 


5 yıllık planlama sürecinde köylülüğün aşılması ve proleterleşme sürecinin 
hızlanması amaçlanmıştı çünkü bu sınıf eski geleneğin en önemli sürdürücülerindendi 


(Figes, 2011: 125). Bu planın gidişatına engel oluşturacak tüm düşünce grupları ise 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gerek iktidar gerekse toplum eliyle cezalandırılacaktı (Jukov, 2013: 50). NEP”e destek vermeyen varlıklı köylüler yoksul köylüler tarafından dışlanıyordu ve bu devlet eliyle bizzat yapılıyordu (Tukov, 2013: 42). Kolektivizasyon politikalarının sonucunda birliğin birçok bölgesinde isyanlar çıkmaya başladı (Yemelyanov, 2013:27- 28). Bu tepkilerin sonucunda ise özellikle Ukrayna ve Kuzey Kafkasyafda ciddi bir açlık ortamı ve bu nedenle ölümler yaşanmıştı (Yemelyanov, 2013:39). Yaşanan kıtlık karşısında iktidar insanlara mutlu bir gelecek için zorlukları katlanılmalı anlayışını 


empoze ediliyordu (Yemelyanov, 2013:58). 


Liberal dünyanın sosyalizmi yoksulluk ve açlıkla birlikte anılmasındaki en önemli gerekçelerden biri, Stalin'in taşraya yönelik ekonomik alandaki bu baskıcı 


yöntemleri olmuştur. 
3.4.3 Muhalefet 


Totaliter sistemlerin genel özelliği, muhalefete tahammülsüzlük, SSCB örneğinde parti içine yoğunlaşmıştır. Parti yönetimi için Stalin ve Troçki arasındaki güç savaşı Lenin'in rahatsızlığının hemen ardından başlamıştı (Carr, 2015: 119). 
Troçki, Lenin'in vasiyetinde Stalin'in genel sekreter olmasını tehlikeli bulmasından sonra genel sekreterlik için en güçlü isimdi ve Stalin bu durumdan hoşnut değildi. 
Troçki'nin parti içerisinde kazandığı gücü engelleyebilmek adına Stalin, Zinovyev ve Kamenev ile anlaşarak Troçki'nin gücünü engelleme çalışmalarına başlamıştı (Carr, 2015: 122). Stalin partinin gazetesi Pravda'da yayınladığı yazısıyla Troçki başta olmak üzere parti içi muhalefete saldırı başlattı (Carr, 2015: 124). Troçki'nin bu yıpratma çalışmaları sonucunda gücünün zayıflatılmasının ardından Stalin'in hedefi olan Zinovyev bu sefer Troçki ile işbirliği yapmak durumunda kalmıştı fakat Stalin'in baskılarından dolayı yeterli desteği alamadı (Carr, 2015: 180). Troçki ve Stalin arasında yaşanan bu güç çekişmesinin sonucunda Troçki partiden çıkarılarak Alma Ata'ya sürüldü. Bu süreç içerisinde birçok muhalif isim merkez komiteden çıkarıldı ki 


bu isimler arasında Kamenev'de yer almaktaydı (Carr, 2015: 184). 


Muhalefet tehdidi sadece Troçkistlerden ibaret değildi. Çarlık Rusya'sında Kilise de güç dağılımında önemli bir söze sahipti (Overy, 2008: 202). Bu yüzden Kilise ilk olarak kamulaştırılmaya çalışılmış ve 8.000 din adamı öldürülmüştü (Overy, 2008: 203). Özellikle Stalin'in yönetimiyle birlikte dini inanış biçimlerine ciddi şiddetli baskılar yaşatıldı ve 1929'da çıkarılan yasayla bütün dini oluşumlar 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yasaklanarak tamamıyla engellenmeye çalışıldı (Overy, 2008: 204). 
3.4.4.1936 Anayasası 


1924 yılında Lenin döneminde ilan edilen anayasayı değiştirmek isteyen Stalin 
yönetimi bu yönde hazırlıklara başladı. Bir komitenin yazdığı yeni anayasayla ilgili propaganda ve kamuoyu faaliyetleri de sürdürüldü. Bu süreçte Anayasası'nın çıkarılmasına karşı olan 508 kişi tutuklanmıştı (Tukov, 2013:218). Anayasaya karşı olan olumsuz görüşlerin yumuşatılması için “Sovyet toplumu, işçi ve köylülerin Sosyalist Devletidir” ifadesi kullanıldı. SSCB'nin siyasi dayanağı işçi ve köylü vekilleri oluştururken ekonomik dayanağını ise toplumsal Sosyalist mülkiyet 


oluşturuyordu (Jukov, 2013:220). 


Genel oy ilkesini kabul eden 1936 Anayasası'nın en dikkat çeken maddeleri arasında özel mülkiyetin reddedilmesi, herkesin çalışmasının zorunlu kabul edilmesi, kadınların çalışma hakları ve çalışma düzeninde ırksal ayrımın olmayacağı ifadeleri öne çıkarılabilir. 11 sosyalist cumhuriyetten oluştuğu belirtilen SSCB'nin içinde cumhuriyetlerin kendi yasası ile birlik yasaları çelişirse, merkezin kararları geçerli olacaktır (Yaman, 2017: 81-112). Devlet insanların çalışamayacağı durumlarda bu insanların haklarını anayasayla koruma altına almış ve insanlara vicdan hürriyeti sağlanarak istedikleri inanış biçimine sahip olmaları sağlanmıştır (Gürkan, 1965: 188). Anayasada ekler ve Düzeltmeler kararname tasarısı ile tek turlu seçim sistemine geçinilmesi hedeflenmiş işçiler ve köylülerin eşit haklara sahip olması gerektiği vurgulanmıştı (Jukov, 2013: 130). Seçme ve seçilme hakları elinden alınanlara bu haklar tekrar verilmiş daha önce ceza almış 800 bine yakın mahkümun, din adamlarının ve Beyaz Ordu üyelerinin oy kullanma hakkı tekrar verilmiştir (Jukov, 


2013: 111). 
3.4.5 1938-1939 Tasfiye Yılları 


Stalin'in görüşlerinin Stalinizm olarak adlandırılmasında, baskıcı uygulamalar ve tasfiyeler fazlasıyla belirleyici olmuştur. 1938 yılında devlet baskılı temizleme hareketi en üst noktasına ulaştı (Overy, 2008: 165). 1938 yılında Stalin iktidarının mutlak kuruluşu için muhalefete dair büyük terör dönemi olarak adlandırılacak tutuklama ve yok etme süreci başladı (Yemelyanov, 2013: 139). Uygulanan terörün ana argümanı, ülkedeki devrimi sürdürebilmek için Devrim karşıtlarından ülkeyi 


korumaktı (Overy, 2008: 138). 


55 


Düşmanların yok edilişinde hukuksal çerçeve de hazırlanmıştı. Anayasanın 58. 
maddesi bununla ilgiliydi. Rusya"da ise Düşmanların tespitinden Devlet Siyasi İdaresi OGPU sorumluydu (Overy, 2008: 140-141). Halk içerisinde de yoğun muhbircilik, İçişleri Halk Komiserliği NKVD tarafından teşvik ediliyordu. Sadece kişiler değil aileleri de ceza alarak toplama kamplarına gönderiliyor, çocukları ise Esirgeme Kurumuna teslim ediliyordu (Yemelyanov, 2013: 141). Fakat bu durum yüksek rütbedeki insanlara yönelik haksız ihbarların artmasına neden oldu. Rejim düşmanı olarak suçlanan ailelerin çocuklarına ise yerleştirildikleri yurtlarda yeni kimlikler kazandırılıyor ve geçmiş yaşantısına dair bilgiler verilmiyordu (Figes, 2011: 163). Bu yüzden Bolşevik olmayan aileler, kendi çocuklarını Bolşevik değerlere göre yetiştirmeye özen gösterir ve şikayet edilme korkusundan ev içerisinde bile muhalif 


söylemlerde bulunmaktan çekinirlerdi (Figes, 2011: 167). 


Yaşanılan düşman avı döneminde öne çıkan isim Nikolay Yejov'du. Yejov'un asli görevi Sanayi Şubesi Başkanlığı ile birlikte Parti denetleme Komisyonu başkan yardımcılığıydı (Jukov, 2013: 74) fakat Yejov eliyle yaşanan haksız tasfiyeler ve idam cezaları sonucunda birçok insan Staline muhalif olmaya başlıyordu (Stalin, 2018: 161). Büyük terör dalgasında 700.000 kişi rejime ihanetten kurşuna dizilirken gulag çalışma kamplarındaki insanların sayısı 2 milyona yaklaşmıştı (Figes, 2011: 272). 
Çok fazla mağduriyetin yaşandığı bu büyük terör döneminde kitlesel tutuklamaların başlıca sorumlusu olduğu düşünülen Yejov, Stalin'in kitlesel tutuklamaların herhangi bir sonuç getirmeyeceğini aksine mağduriyeti arttırdığını fark etmesi üzerine 


tutuklandı (Figes, 2011: 320). 
3.4.6 Toplama Kampları, Eğitim ve Özel Hayat 


Totaliter sistemin göstergeleri arasında yer alan toplama kampları, eğitimin dönüştürülmesi ve özel hayata müdahale unsurları Stalin dönemindeki SSCB için de geçerliydi. Toplama kamplari açısında Sovyetler Birliğinde belirli bir irk, iktidar öfkesinin hedefi olmamıştır. Genel olarak yaşanan ağır cezaların sebebi politik olmaktaydı (Overy, 2008: 407). Kampların hedefi insanları devrimle bütünleştirerek dönüştürmek ve iş gücünden yararlanmaktı (Overy, 2008: 426). 


Toplumun belirli bir amaç için dönüştürülmesi amaçlandığından, feodal geçmişten kurtulmak için eğitim de önem kazanmaktaydı. Eğitim alamayan insanlar 


için 1936”dan itibaren 50 yaş altına okuma ve yazma öğretilmeye başlanıldı ve bu 


56 


doğrultuda kuruluşlar kuruldu (Tukov, 2013: 200). Sovyet okullarının temel amacı çocukları kamulaştırarak eski yaşam tarzlarına dair alışkanlıkları unutturmak ve yeni komünist düzenin getirileri şeklinde biçimlendirmekti. 1934 yılı itibariyle tarih dersleri komünist perspektifle yeniden gözden geçirilerek hazırlanmaya ve çocuklar 


bu doğrultuda eğitilmeye başlamıştı (Jukov, 2013: 85). 


Totaliter bir sistemde kastedilen şey Parti bütünlüğü değil toplum bütünlüğü olduğundan totaliter sistemler öncelikli olarak toplumu yeniden yaratma sürecine girişir (Overy, 2008: 134). Sovyetlerdeki bu yeni toplumsal yapılandırma süreci tamamen eski düzenden arınma ve yeni düzeni ortak bütün bir toplum üzerine inşa etmeye dayanıyordu (Overy, 2008: 195). İdeolojik biçimlendirmenin getirileri komünist Akademi vasıtasıyla görüşler halka öğretiliyordu (Tukov, 2013: 204). 


Bu yapılandırma sürecinde Stalin'le birlikte kadın, evlilik gibi kavramlara yüklenen anlamlarda değişmeye başladı. Stalin dönemiyle birlikte gelenekçi yapıya dönülme çabalarından ötürü kadın haklarında gerilemeler yaşanmaya başlanmıştır (Zavadskaya, 2001: 103-106. akt. Gök ve Kodaman, 2022: 35). Sovyetler Birliği'nde evlilik kurumunun öneminin bu kadar vurgulanmasının sebebi ideolojinin sağlıklı koşullarda oluşturulabilmesi içindir. Evliliğin sürdürülebilmesi için boşanmalar zorlaştırılmıştır. Çocuklarına tek başına bakmak durumunda kalan annelereyse kreş desteği sağlanmıştır. Sovyet sisteminin evlilik bağıyla ilerleyebilmesi için çocuk doğumları gerekliydi bu yüzden 1934 yılında eşcinsellik yasaklanarak suç kapsamına alındı ve kalıtsal hastalıkları olan kadınlar dışındaki diğer kadınlara kürtaj yasaklandı 


(Overy, 2008: 192). 


Aile ve evlilik kavramları bu kadar yüceltilmeye çalışılırken yine de devrimin değerlerinin aile bağlarından üstün olması anlayışını kabul etmesi insanlardan beklenirdi (Figes, 2011: 70). Sistem değerlerini benimsemek gerektiği zaman aileyi de rejime karşı tehdit oluşturduğu zaman şikâyet etmeyi getiriyordu. Sovyet rejimi döneminde bu anlayıştan ötürü özellikle büyük terör zamanında aile bağları 


zayıflamaya başladı (Figes, 2011: 341). 


Sovyetler Birliği'nde şehirlerdeki evlerinin yapısı komünist ruhu aşılayabilmek adına genellikle kominal dairelerden oluşmaktaydı bu evlerde mutfak tuvalet ve banyo ortak paylaşılırdı. Özel alanının yıkımı bu şekilde gerçekleşerek insanlar olası 


muhbirlere karşı daha açık hale geliyordu (Figes, 2011: 211) çünkü halk içerisinden 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gelen ihbarlar devlet içerisindeki teröristleri belirlemede diğer önemli bir kaynaktı ve muhbirlerde buna yardımcı oluyordu (Overy, 2008: 161). Aynı zamanda insanların 


evleri memurlar tarafından da denetlenmek için ziyaret ediliyordu (Overy, 2008: 135). 


Bir insan ya da bir aile halk düşmanı olmakla suçlanıyorsa büyük yaptırımlara maruz kalıyordu. Stalin hakkında olumsuz konuşanlar bile karşı devrimci olmakla suçlanıp 6 yıldan başlayan hapis cezalarina çarptırılabiliyordu (Jukov, 2013: 142) Reyime karşı suç işleyenlerin sadece kendileri değil aileleri de sistemden dışlanıyordu. 
İyi eğitim alma partiye üyelik gibi hakları elinden alınıyordu (Getty, 2016: 79). Halk düşmanı aileler toplama kampına yollanırken bu ailenin çocukları yurtlara yerleştiriliyordu. Aynı aileye mensup kardeşler farklı yurtlara gönderiliyordu (Figes, 2011: 359). 1935 yılında yapılan önemli bir yenilikle yükseköğretim kurumlarını girmek isteyen öğrencilerin ailelerinden dolayı aldıkları sınırlandırmaları kaldırıldıktan sonra eğitim kurumlarına bu ailelerin çocukları tekrar girebilmek için hak kazanmıştır (Tukov, 2013: 213). Proleter sınıf dışında kalarak dışlanan siniflarin çocukları ilerleyen yıllarda Stalin taraftarı haline gelmişti böylelikle hem iktidar tehditleri ortadan kalkmış hem de sınıfsal kökeni dolayısıyla ayrımcılığa uğrayanlar toplum içerisinde daha rahat etmeye başlamıştı (Figes, 2011: 180). Burjuva kültüründen çıkmak isteyen gençler ise akademik kariyerini bırakarak fabrikalarda 


çalışmaya başlamıştı (Figes, 2011: 102). 


Bu bölümde gösterildiği gibi, Stalin dönemi SSCB'nin lider, parti, ideoloji, mobilizasyon eksenlerinde hayatı bütüncül biçimde dönüştürmek ve gelecek nesilleri de şekillendirmek hedefleriyle yürüttüğü uygulamalar, totaliter sistemin tipik örnekleri arasındadır. Kısacası, bu uygulamaların totalitarizmin kavramsal çerçevesini şekillendiren uygulamalar olduğu söylenebilir. Stalin örneğin bir ırk değil çalışma ve üretim üzerinden baskıcı politikalar devreye girerken özellikle parti içi muhalefetin baskı altına alınması sadece ideolojik olarak karşı kutupta olanların değil, ideolojik seviyeleri beğenilmeyen ve tehlikeli görülen kesimlere yönelik de siyasi bir baskı 


ortamının yaratılmasını sağlamıştır. 
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SONUÇ 


Bu tez çalışması, komünist ve faşist yönetimlerin, toplumu dönüştürme noktasında totaliter yönetim biçimleri olarak ortak paydada buluştuklarını açıklamayı hedeflemiştir. Bu doğrultuda benzer dönemlerde güçlenen, Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliği ve Hitler dönemindeki Almanya lider, parti, ideolofi nitelikleri ve toplumsal hayatta yaşanan deneyimler üzerinden incelenmistir. Tezde bu ülkelerin totaliter sistemlerinin kuruluşundaki temel tarihi bilgiler anlatılmıştır. Bu anlatımların, totalitarizmin farklı ideolojilere dayansa da benzer kalıpları uygulayarak 


kurulabildiğinin kanıtları olduğu söylenebilir. 


Çalışmanın birinci bölümünde öncelikli olarak totalitarizm kavramının neyi ifade ettiği genel özellikleriyle incelenmiştir. Bir yönetim sisteminden totaliter olarak bahsedebilmemiz için gerekli koşullar vardır. Bu koşullar; diktatör özellikler gösteren bir lider, liderin yönetimindeki tek partili bir sistemin varlığı ve sistemin gizli polisler yoluyla halkı yoğun bir denetime tutmasıdır. Yoğun denetim ise beraberinde özel alanın kısıtlanmasını getirir. Totaliter rejimlerin yönetim biçiminin isimlendirilmesi lider parti ve ideoloji üzerinden belirlenir ve diğer sistemlerden isimlendirme olarak ayrılmasına bu unsurlar yardımcı olur. Çünkü ideolojinin getirileri doğrultusunda şekillenmeler yaşanır fakat Hitler yönetimindeki Almanya ve Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliği incelediğinde toplumu tek tipleştirme çalışması olan kitlesel mobilizasyon da ortak başlıklar ortaya çıkmaktadır. Bunlar terör, özel yaşamın 


kısıtlanması, demokratik değerlerin ihlalidir. 


İdeoloji totaliter bir sistemin niteliklerinin ne şekilde açıklanacağını bize gösteren en önemli faktörlerdendir. Hitler yönetimindeki Almanya Faşizm, Stalin yönetimindeki Almanya ise Komünizmle yönetilmekteydi. Taban tabana zıt olan iki farklı öğreti totaliter ortaklık noktasında buluştukları zaman yönetim tarzında benzerlikler meydana getirmiştir. İdeoloji ortaklık anlayışı dışında totaliter rejimler de değerlerin yeniden kurgulanmasına yardımcı olur. Oluşturulacak yeni değerler sistemi, geçmişin acısından beslenerek bugüne ve geleceğe dair şekillendirmeler yapar. Yaratılacak yeni değerlerin bugün ve gelecek için planları vardır. Planların uygulanması için gerekli olan toplumsal şekillendirme de insanların rızası gereklidir. 
Bu rıza onayı için en önemli motivasyonlardan biri ise ortak tehdit-ortak düşman anlayışıdır. Bu ortak tehdit anlayışı, totaliter değerleri kabul eden biz birliği dışında 


öteki olan her şeyi kapsar. Çünkü totaliter sistemlerde spesifik bir düşman 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tanımlaması yoktur, günün şartlarına göre her an herkes düşman veya tehdit unsuru konumunda olabilir. Stalin döneminde parti içinde bir dönem güçlü isimlerin bile düşman olarak gösterilip öldürülmeleri bunun kanıtıdır. Keza Hitler için de Almanların yaşam alanını daraltan ve saflığı bozan her kesime, içeride ve dışarıda yok edilmek istenmiştir. İkinci Dünya Savaşı”na zemin hazırlayan bu düşman arayışı, en 


nihayetinde bu iki gücü karşı karşıya getirmiştir. 


SSCB ve Almanya örneklerinde lider ve partinin nitelikleri farklılık göstermektedir. Bu öğretiler her ne kadar birbirinden farklı olsalar da değerleri yaymaya çalışırken uyguladıkları yöntemlerin getirileri benzerdir. Diktatör bir liderin varlığı ve tek partili sistemin oluşu iki rejimde de görülmüştür. Bu yüzden bu rejimler 


aşırı baskıcı olan totaliter refimler olarak adlandırılmaktadır. 


Totaliter rejimlerin yönetildikleri ideolojiler doğrultusunda halkı tek tipleştirme faaliyetlerinin nitelikleri, totaliter rejimlerin en çok benzerlik gösterdikleri 


noktadır. 


Hitler, kültürel olarak saflık arayışına dayanan bir güçlü merkezi kurarken Stalin için emperyalizmle mücadele için kitleyi daha çok çalıştırmak ve köylülükten uzaklaşmak hedeflerini kendine çıkış noktası benimsemiştir. 1930”lu yılların Birinci Dünya Savaşı sonrası sarsılan toplumsal ilişkiler ve siyasi güç, ekonomik kriz ve uluslararası sistemin bu yükselişi durduracak imkan ve örgütlenmesinin olmaması, 


Hitler ve Stalin’e uygun bir fırsat çerçevesi çizmiştir. 


Totaliter sistemler gösterdikleri nitelikler dolayısıyla demokratik rejimlerin karşısında yer alır. Bu yüzden böyle sistemlerde demokratik değer anlayışına uymayan insanlık dışı ihlaller çok sık yaşanır. Siyaset yapma noktasında böyle sistemleri denetleyebilecek herhangi bir muhalefet yapısı bulunmamaktadır. Totaliter rejimler iktidarını sağlamlaştırırken yaşanan olaylara dair muhalif seslerin ortadan kaldırılması için kamuoyu denetimini yok etmeyi kendilerine görev edinirler çünkü demokratik beklentileri olan bir toplumda yapılan kısıtlamalar ve ihlaller kolay gerçekleşemez. Totaliter devletler, bireysel değerler için var olmadığından desteğini 


almış ve ötekilere düşmanlaşmış bir kamuoyu yaratmayı gerekli görür. 


Tehdit olarak kabul edilen bütün insanların ve düşünce tarzlarının ortadan kaldırılması için Totaliter rejimler terör yöntemlerini uygular. İdeolojiye göre suç ve 


tehdit kavramına dahil olabilecek nitelikler de değişebilmektedir. Demokratik 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sistemlerde ortak yarara, bireyin bütünlüğüne zarar veren unsurların suç olarak kabul edilmesi gibi totaliter sistemlerde de liderin uyguladığı ideolofiye tehdit olan eylemler ve muhalif kişiler suçlu olarak kabul edilir. İdeolofinin çıkarına ters düşen şeyler tehdit ve düşmandır. Bu noktada totaliter sistemleri diğer yönetim sistemlerinden ayıran noktalardan biri terörün sürekli var oluşudur. Uygulanan terörün belli hedef 


kitlesi yoktur. 


Terörü besleyen ve güçlendiren, insanların itaatini kolaylaştıran duygu ise işkence ceza ya da sonu ölümle bitecek olan cezaların korkusudur. Rejime yapılan ihanetin cezası genellikle ölüm olmaktadır. Rejimi tehdit eden bireylerin kamplara alınması ise tüm totaliter yönetimlerin ortak özelliklerindendir. Toplama ya da çalışma kampları esasen yok edilmek istenilen insanların alanıdır. Bu yok edilişler aynı zamanda diğer tehdit oluşturmayı düşünecek insanlara içinde korku empoze edilmesinin yollarındandır. Korku sadece tehdit potansiyelleri için değil aynı zamanda ideoloji destekleyicileri içinde olmak zorundadır ve insanlar bu korkuyu 


içselleştirmelidir. 


Yaşanan bu şiddet olayları karşısında totalitarizm üzerine düşünen bazı yazarlar, totalitarizmin barındırdığı teröre rağmen nasıl iktidara gelebildiğini sorgular. 
Totaliter iktidar, iktidarı ele geçirmeden önce uygulayacakları terör şiddetinin boyutuna dair insanlar üzerinde net bir fikir oluşturmaz. İktidara geldikten sonra uygulanan terörün dehşet boyutu, insanların fikir sahibi olacağı alanlardan uzakta uygulandığı için insanlar bu durumda da terörün boyutunu kestirmekte zorlanır. 
Terörün dehşet boyutunu fark edenlerin konuşmasının imkan yolları kapatılmıştır. 
İnsanlar yaşadıkları teröre dair sindirilişin ardından politik varlığını kaybetmiş bir duruma gelir. Toplumsal tahakküm ile akıl araçsallaştırdığında, Frankfurt Okulu düşünürlerinin de ifade ettiği gibi, akıl güce hizmet etme durumundadır. Aklın araçsallaştığı bir yerde insan da siyasi araç durumuna düşer. Akıl tutulması sürecine olumlu anlamlar ithaf edilmesine halkın beklentilerine göre hazırlanmış propagandalar hizmet etmektedir. Totaliter refimler aynı zamanda propagandaların gerçekliğe dönüşmelerinin en mümkün olduğu rejim türleridir. Propagandalarin işe yaramasındaki temel neden, propagandalar aracılığıyla düşüncelerin daha şatafatlı, gerçeklikten uzak olmalarına rağmen gerçekçi sunulmalarında yatar. Propagandalar yalanları zihinde gerçeğe dönüştürür. Totaliter rejimlerdeki propagandanın hedef 


kitlesi iktidarların varoluşları için varlıklarının zorunlu olduğu kitlelerdir. 
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Propagandalar düşüncenin pasifize edilip gerçeğin farklı yansıtımıyla insanların 


iradelerini iktidara bağımlı hale getirir. 


Pasifize edilmiş insanlar için hak ve hukuk kavramları da ortadan kaldırılır çünkü totaliter sistemler birey kavramını da dışladığından hak ve hukuk çerçevesi ideolofi getirileri ölçüsünde belirlenir. Reyimin size bahşettikleri ölçüsünde yaşama, düşünme gibi haklarınız vardır. İnsan doğasıyla buna sahip olan bir varlıkken bu nokta da insan olma durumu totaliter rejim eliyle elden alınır insanlar sistemin siyasal araçlarına dönüşür. İnsan varlığının anlamı sadece rejimle olur. Rejime hizmet edildiği ölçüde vatandaşlık konumunun nitelikleri iyi ve kötü olarak nitelendirilir. İyi bir vatandaş olabilmek için zamanı geldiğinde aile ile kurulan bağlarında yok edilmesi gerekir. Aile fertlerinden biri suç işlediği zaman ihbar edilmezse o ailenin mensupları 


da sistemden dislanir. 


Sonuç olarak, Hitler yönetimindeki Almanya ve Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliği'nin farklı öğretileri benimsemelerine rağmen totaliter yönetim 


biçimleri olduğu anlaşılmıştır. 
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